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Van Galenstraat 

De Zeeheldenbuurt is een groene buurt. Nou ja, groen..? 
De bomen, die nu ook al zo'n 50 jaar oud zijn, geven elk 
seizoen kleur aan de buurt. 

Van Speyckstraat (foto familie Teeuw). 



Voorwoord 

**Heel simpel maar toch heel mooi" 
(Ada Hoogendam) 

De Zeeheldenbuurt als onderdeel van het Oude Dorp beslaat ongeveer 5 bunder land. Je 
vindt er een paar vrijstaande woningen, 2 onder 1 kappers - woonblokken van 4, 5, 6, 8 en 9 
woningen. Ook nog wat appartementen en een woondichtheid van ± 40 woningen per hecta
re. De parkeerdruk lijkt hoog, daar werd "vroeger" nog nauwelijks rekening mee gehouden. 
Diepe achtertuinen en soms een voortuintje afgezet met een ligusterheg of een net hek
werk. De beoordeling van de "welstandscommissie" van de plaatsing van dakkapellen op de 
woningen had wel kritischer gekund, maar smaken verschillen en als men bouwt wordt er
over gesproken en geschreven. Belangrijker is hoe de vroegere en huidige bewoners het 
woongenot, de wijk, het groen en de saamhorigheid ervaren. 

In een 7-tal hoofdstukken wordt het totaal voortreffelijk door de scribenten in beeld ge
bracht. Een aanrader voor een ieder, het leest als een roman. Aangezien ik een jaar of 10 in 
de Van Ostadestraat heb gewoond, herken ik veel van datgene wat er in die 50 jaar allemaal 
heeft plaatsgevonden. Hartverwarmend de interviews met de bewoners van de Zeehelden
buurt. Ik zeg altijd "wie van z'n herinneringen geniet leeft tweemaal". 
Wat ik niet wist is dat de toentertijd bekende sociale cohesie, saamhorigheid en gezamen
lijke contacten, ook nu nog, zij het aangepast aan de tijd, waarneembaar zijn. Naar ik heb 
begrepen hebben de acties van de bewoners tegen het slopen niet het gewenste resultaat 
opgeleverd. Gelukkig is er wel een platform waar overleg plaatsvindt tussen betrokkenen. 

Rest mij al degenen die aan deze publicatie hebben meegewerkt te bedanken voor hun inzet 
en te feliciteren met het product van hun noeste arbeid. 

Erris Oskam 
voorzitter Historisch Genootschap Oud Soetermeer 
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"Van deze 42 woningen 
is op 28 augustus 1954 
de eerste steen gelegd door 
Bernardus Hugo Brinkers, 
geb. 31 october 1948" 

Deze steen is anno 2004 te vinden in de zijgevel van 
Trompstraat 14 (fotograaf Aat Hoogland). 
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1. Inleiding 

Een Zoetermeerse polder 

Iedere rechtgeaarde Zoetermeerder weet natuurhjk dat er ruim vijftig jaar geleden nog volop 
koeien liepen in de Binnenwegse polder en dat het koolzaad er nog welig tierde. Minder Zoeter-
meerders zullen weten dat voor 1700 de bevolking er bestond uit vis en watervogels en dat na de 
droogmaking het gezag werd uitgeoefend door de stad Rotterdam. Pas in 1805 kwam hier een eind 
aan, toen tussen 8 en 17 mei alle percelen van de polder publiekelijk werden geveild en de polder 
een normaal bestuur kreeg. 

Zeehelden en het boerenland 

Precies vijftig jaar geleden werd een begin gemaakt met de bouw van de huizen in de Zeehelden
buurt in Zoetermeer en u begrijpt het al: deze buurt ligt in de Binnenwegse polder. Voor Zoeter
meer was het bouwen van deze huizen een hele gebeurtenis. Het aantal inwoners haalde de 8.000 
nog niet en de grootste industriële bedrijven waren Nutricia, waar ongeveer 700 mensen werkten, 
Brinkers, met 85 personeelsleden in de fabriek en 165 op de handelsafdeling, Zephyr met 50 werk
nemers en Hardglas met 40. Daarnaast waren er vier groothandels waar in totaal ongeveer 150 
mensen werkten: Noordam, Gebr. Van de Spek, A. van der Spek en De Spar. Zoetermeer was in de 
vijftiger jaren dus nog echt een boerendorp, want het aantal landbouwbedrijven was meer dan 
tweehonderd. Toch is het ontstaan van de Zeeheldenbuurt te danken aan de industrie en de han
del en de eerste paal heeft aan een zijden draadje gehangen ! 

Geschiedenis in een boek 

Met thans meer dan 114.000 mensen die in 48.000 huizen wonen lijkt het aardig eens terug te blik
ken naar 1954, toen op 28 augustus de eerste steen van de Zeeheldenbuurt werd gelegd. Bewoners 
uit de buurt en leden van het Historisch Genootschap zijn gezamenlijk opgetrokken om er dit boek 
over te maken. Het gaat dus eigenlijk over het eerste grote bouwproject van Zoetermeer. Door de 
ervaring en het netwerk van het Historisch Genootschap en de verhalen van de bewoners is het ge
lukt een compleet verhaal te maken voorzien van vele foto's. 
Wel wordt het jubileum overschaduwd door de dreiging dat een groot aantal panden in de wijk zal 
worden gesloopt, reden temeer om terug te blikken op de afgelopen vijftig jaar. 
Dit boek is bedoeld voor alle mensen die in de Zeeheldenbuurt wonen of er gewoond hebben of 
deze buurt een warm hart toedragen. 

Karei Doormanlaan in 1960 in een nog 'kale' omgeving (fotograaf Jos Pe). 
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Hoe heeft dit boek vorm gekregen? 

De idee was vooral om de verhalen van de mensen uit deze buurt te horen en vast te leggen. 
Leuk is natuurlijk als de bewoners die verhalen aan elkaar vertellen. En dat is ook gebeurd, 
enkele bewoners hebben anderen geïnterviewd. Uiteindelijk hebben ook de interviewers van 
de interviewwerkgroep van het Historische Genootschap daarbij geholpen. Het leverde leuke 
verhalen op. Ook kwamen er zaken naar voren die vast niet bij iedereen bekend zijn. 
Naast deze verhalen, die de hoofdmoot vormen van dit boek, treft u er ook veel informatie 
in aan afkomstig uit verschillende archieven en veel foto's. Het zoeken en uitzoeken van de
ze foto's was een heel bijzondere tak van sport. Het leverde uitermate veel materiaal op. 
Vooral de foto's van de bouw laten een leuk beeld van de buurt zien in een verder nog 'kale' 
omgeving. 

Welke straten staan in dit boek centraal? 

Zoals de naam al zegt bestaat de Zeehel
denbuurt uit straten die zijn vernoemd naar 
de zeehelden. Het gaat om de volgende 
straten: de Ruyterstraat,Witte de With-
straat,Van Speykstraat, Banckertstraat, 
Heemskerckstraat, Kortenaerstraat, Van Ga
lenstraat, Evertsenstraat, Trompstraat, Ka-
rel Doormanlaan, Piet Heinstraat en het Piet 
Heinplein. 
De Ruyterstraat vormt een lange straat aan 
de ene kant van de buurt en de Karei Door
manlaan aan de andere kant. Beide straten 
worden met elkaar verbonden door korte 
straatjes, die naar de andere zeehelden zijn 
vernoemd. Dit is te zien op het kaartje. 

Wat kunt u lezen in dit boek? 

In het volgende hoofdstuk is te lezen hoe 
deze buurt is ontstaan. Wanneer en door 
wie de straten zijn gebouwd. Wie het be
taalde en wie er mochten gaan wonen. Ook 
de bouwers en bewoners van het eerste uur 
zijn kort aan het woord. 
Aan de naamgeving wordt in hoofdstuk 3 
aandacht besteed. Wie zijn nu eigenlijk die 
zeehelden waar de buurt naar is vernoemd? 
Beslist ook interessant voor de bewoners om 
te weten, want lang niet iedereen weet wie 
al die vechtersbazen ter zee waren. 
In hoofdstuk 4 zijn vooral de bewoners van 
het eerste uur aan het woord. Hoe zijn de 
mensen er terecht gekomen? Hoe was het 
om er toen te wonen? In hoofdstuk 5 wordt 
specifiek ingezoomd op de verhalen van het 
Piet Heinplein waar de buurtwinkeltjes zich 
bevinden. Daarna volgt een hoofdstuk waar
in ook nieuwere bewoners aan het woord 
zijn en waarin allerlei buurtactiviteiten of 
verhalen uit de buurt de revue passeren. En 
tot slot uiten de bewoners hun wensen voor 
de toekomst van hun buurt. 
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2. Het ontstaan van de buurt 

De bouw van Brinkersdorp 

Op zaterdag 5 december 1953 hield de gemeenteraad van Zoetermeer een buitengewone 
vergadering. Niet om Sinterklaas te vieren maar om nog net voor het einde van het jaar het 
zogenaamde toegestane bouv^olume te kunnen benutten. De Woonruimtewet van 1947 had 
Rijk en gemeente namelijk een dikke vinger in de pap van de woningtoewijzingen gegeven. 
Jaarlijks stelde het ministerie vast hoeveel in welke gemeente mocht worden gebouwd en 
welk deel daarvan voor gedeeltelijke financiering of premie van het Rijk in aanmerking 
kwam. Werd het bouwvolume niet gebruikt, dan verviel dit en had de gemeente bijna van
zelf een ernstig woningtekort. De plannen van de Algemene Woningbouvwereniging Beter 
Wonen voor 42 huizen bleken ƒ 75.000,- duurder uit te komen dan de door het ministerie 
toegestane ƒ 404.000,-. Dit gat in de begroting, destijds toch ter waarde van zo'n 10 huizen, 
kon niet worden gedicht en goede raad was duur. Het college van burgemeester en wethou
ders nam contact op met Brinkers Margarinefabrieken, destijds één van de grootste werkge
vers in Zoetermeer. Gelukkig bleek de directie bereid de bouw over te nemen, maar dan wel 
voor eigen rekening. Dit betekende dat Brinkers voor de bouw een premie van het Rijk zou 
krijgen en dat de woningen beschikbaar zouden worden gesteld aan werknemers van de 
fabriek. De gemeente moest garant staan voor de rente en aflossing van de hypotheken, die 
de werknemers van Brinkers zouden moeten sluiten om de huizen te kunnen kopen. Tussen 
de gemeente en Brinkers werd ook alvast afgesproken dat de grondprijs ƒ 7,- per vierkante 
meter zou zijn. De gemeenteraad ging met deze voorwaarden eigenlijk zonder bezwaren 
akkoord en zo kon de zaak formeel met het ministerie worden geregeld. Aan het einde van 
de raadsvergadering bracht de burgemeester speciaal dank uit aan de directie van Brinkers 
voor haar medewerking. 

De Firma Gebroeders Huurman kreeg de op
dracht om volgens tekeningen van architect 
Jan Dekker de huizen te bouwen. Op 28 au
gustus 1954 legde de toen 5 jaar oude Ben 
Brinkers de "eerste" steen. Een gedenkplaat 
daarvan is ingemetseld in de zijgevel van 
Trompstraat 14. Meindert Bax voerde daarbij 
namens de toekomstige eigenaar-bewoners 
het woord en bedankte natuurlijk vooral de 
directie voor de "nieuwe ruime eengezinswo
ning". Huub Brinkers, de directeur, bedankte 
met name de procuratiehouder J . Van Door
nen en bouwkundige A. Viergever voor hun 
bemoeienis met de bouw. Hij hoopte dat 
door een goede onderhoudsregeling de huizen 
geen allegaartje van kleuren zouden worden 
en dat de bewoners het goed met elkaar zou
den kunnen vinden. De politie zou in dit deel 
van de gemeente overbodig moeten zijn! 

De huizen werden gebouwd aan de Tromp
straat, Evertsenstraat en Heemskerckstraat. 
Eerst was de bedoeling om de Heemskerck
straat tweezijdig te bebouwen maar het uiteindelijke plan leverde alleen de oneven num
mers op, plus twee blokken aan de Karei Doormanlaan 2-28. Op 15 oktober 1955 was het dan 
eindelijk zover: de woningen konden officieel worden overgedragen aan de nieuwe bewo
ners. Een gedenksteen in de zijgevel van Karei Doormanlaan 2 herinnert aan dit feit: 

• Fa. GÊBRS. HUURMAN' 

"Anno Domini 15 October 1955. Met dank en waardering 
voor het tot standkomen van deze 42 woningen aan de heren H.C. Brinkers, 

J . V. Doornen en A. Viergever van de gezamenlijke bewoners." 
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Huub Brinkers deelde bij die gelegenheid mee dat het de bedoeling was om nog eens 100 
woningen op diezelfde voorwaarden te laten bouwen, maar dat is bij een voornemen geble
ven. In het buurtje zou door architect D. Huurman alleen nog een woonhuis aan de Tromp
straat 5 worden gebouwd en een jaar later in 1956 twee particuliere huizen aan de Tromp
straat 1-3 onder architectuur van B. Treffers uit Waddinxveen. Later kwam daar nog een 
schoolgebouwtje bij. 

De huizen gingen van de hand voor ƒ 7.250,- en voor de hypotheek betaalde men 4% rente. 
Er kwamen inderdaad allemaal Brinkersmensen te wonen, voor zover valt na te gaan ook in 
de zeven huizen aan de Karei Doormanlaan die Brinkers niet verkocht maar in eigen beheer 
hield. Een groot deel van de nieuwe eigenaren werkte bij de NV Hardglas, ook eigendom van 
Brinkers. Van de 35 kopers deden er 14 een aanbetaling, de meesten rond ƒ 1.300,-. Wim de 
Tombe en Wim Kooijman aan de Karei Doormanlaan 14 en 16 betaalden iets meer. Hun hui
zen waren dan ook ƒ 2.000,- respectievelijk ƒ 1.000,- duurder dan de andere. Het contract 
dat de kopers kregen voorgelegd, voorzag in een wekelijkse aflossing en rentebetaling van 
ongeveer een tientje. Dat bedrag zou worden ingehouden op het salaris en het eigendoms
bewijs kreeg de koper pas als de gehele schuld (na 25 jaar) zou zijn afgelost. De huizen 
mochten tussentijds alleen aan Brinkers NV worden verkocht en bij ontslag was dat zelfs ver
plicht. De toch wel forse wekelijkse inhouding op het loon, leverde het buurtje aanvankelijk 
de bijnaam 'Tranendal' op. Met de groei van de economie en de daarmee gepaard gaande 
hogere lonen, was dit leed echter al snel geleden. Na 25 jaar was het loon acht keer zo hoog 
als in 1954, de huizen waren zeker acht keer zo veel waard geworden en de schuld was afbe
taald. 

Woningwetwoningen en een kerk 

Het voorbeeld van Brinkers deed goed volgen want de gemeente Zoetermeer verleende zich
zelf al in 1955 een bouvwergunning voor maar liefst 45 woningen, te bouwen aan de Irene-
laan. De Ruyterstraat (nrs. 2-66), Heemskerckstraat (even) en Piet Heinplein. Het plaatse
lijke bedrijfsleven, in dit geval: de Gebroeders Van der Spek, Zephyr en Nutricia, zouden 
ƒ 1.500,- per woning in de stichtingskosten bijdragen. Van der Spek en Zephyr gingen uitein
delijk voor eigen rekening bouwen. De gemeentelijke huizen kwamen tot stand volgens het 
Tramontasysteem, waarbij voor het eerst een betonnen karkas werd neergezet, waar 

Nieuwbouw besint met liet uitzetten. Op de foto: v.l.n.r. Van der Vorm, Bontebal en twee 
onbeliende personen (fotograaf G.P. van den Broek). 
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omheen het huis werd opge
bouwd. Een goedkopere en 
snellere manier van bouwen 
dan het traditionele opmet
selen van de gevels. De hui
zen aan het Piet Heinplein 
werden iets luxer uitge
voerd. L. Bontenbal was de 
aannemer. De gemeente 
Zoetermeer verhuurde de 
huizen aan de De Ruyter
straat en de Heemskerck
straat (even) direct na de 
bouw voor 15 jaar aan 
Nutricia ten behoeve van 
het personeel van de kin
dervoedingproducent. In de 
oudste huurovereenkomsten 
werd de huur bepaald op 
ƒ12,50 tot/15,- per week 
en er was nadrukkelijk een 
artikel over de voortuintjes 
in opgenomen: deze moes
ten worden "gezuiverd van 
vuil en onkruid" en er 
mochten geen varkens, 
geiten, konijnen, pluim- of 
ander vee worden gehou
den. Blijkbaar was dat toen 
nog niet ongebruikelijk! 

Op de heipalen worden betonnen oplangers aangebracht (fotograaf G.P. van den Broek). 
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Nog hetzelfde jaar besloot de gemeenteraad tot de bouw van 10 Tramontawoningen aan de 
Van Galenstraat door Bontenbal, waarbij als bijzonderheid het optrekken van zogenaamde 
pergola's op de tuinscheidingen werd voorgesteld. Dit waren gevlochten hekwerken op een 
25 cm hoog muurtje, bedoeld om de niet altijd even fraaie achtererven aan het oog te ont
trekken. Het zuinige ministerie keurde slechts 2 hekken goed, namelijk die bij de hoekwo
ningen. Vanaf de straat zou het keurig zijn! Een ander nieuwtje voor de bewoners was de 
mogelijkheid van de huur van een heuse koelkast a 90 cent per week. De bewoners van de 
Van Galenstraat hadden samen met hun latere overburen aan de Kortenaerstraat, het ge
noegen van een breed plantsoen met een vijver voor de deur. 

Koppen snellen, de palen worden op hoogte gesteld (fotograaf G.P. van den Broek). 

De fundering wordt gestort. De kerk van de Gereformeerde Gemeente was toen al gereali
seerd. Links op de foto: Siem de Wit (fotograaf G.P. van den Broek). 
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Om zo snel mogelijk in de behoefte aan nieuwe woningen te voorzien, werden bij raads
besluit van 3 december 1955 nog eens 47 woningwetwoningen mogelijk gemaakt. Vanwege 
de door het gemeentebestuur gewenste continu bouw, werd deze opdracht gegund aan de 
Gebroeders Huurman, die 33 man voor de bouw konden inzetten. Bontenbal had met 29 man 
zijn handen al vol aan andere huizen. De woningen, eveneens volgens het Tramontasysteem 
zouden worden gebouwd tussen de Verlengde De Ruyterstraat en de Goudenregenstraat, zo
als het verlengde van de Karei Doormanlaan toen werd genoemd. Aldus kwamen de Kor
tenaerstraat, Banckertstraat, Van Speykstraat, Witte de Withstraat (oneven) en de Ruyter
straat 84-98 tot stand. Nog geen half jaar later besloot de gemeenteraad tot de bouw van 
nog eens 15 Tramontawoningen aan de Witte de Withstraat (even) en het nog ontbrekende 
deel van de De Ruyterstraat (nrs. 68-82). Ook deze huizen verhuurde de gemeente groten
deels aan Nutricia, nu voor 8 jaar. Al deze huizen zijn nagenoeg identiek aan de eerdere 
Tramontawoningen, alleen is hier bij de voorgevels nog minder steen toegepast. In hetzelfde 
jaar 1957 bouwde Bontenbal aan de Karei Doormanlaan tot en met nr. 80 en de Van Brakel
straat (oneven) nog 30 Tramontawoningen, voorzien van een vrolijk uitstekend plat dak. 

Inmiddels was aan het Piet Heinplein een kerk tot 
stand gekomen voor de Gereformeerde gemeente. Dit 
kerkgebouw is ontworpen door D. Huurman en werd in 
1956 in gebruik genomen. De kerkgemeenschap verliet 
toen haar benauwde behuizing in een grote schuur aan 
de Dorpsstraat. Een gedenksteen in het portaal droeg 
destijds de toepasselijke tekst: 

"Daarom noemde Hij Zijn Naam, Rehoboth, en zeide: 
want nu heeft ons de HEERE ruimte semaal<t" 

De eerste steen is gelegd 
op 7 september 1955. 

Het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente bevindt zich aan het Piet Heinplein. 
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Particuliere bouw 

Het estafettestokje van de overheid werd al spoedig overgenomen door particulieren. Na de 
huizen aan de Trompstraat verschenen in 1958/59 twee dubbele woonhuizen aan de Van 
Brakelstraat. De nrs. 2-4 ontworpen door D. Huurman en nrs. 6-8 van de hand van B. Treffers 
uit Waddinxveen. De NV Bouw- en aannemingsmij. Bakhuizen uit Hilversum bouwde in die 
tijd de huizen aan de De Ruyterstraat 100-122 en om de hoek Van Brakelstraat 1-3. Deze 
eengezinswoningen zijn duidelijk luxer uitgevoerd dan de woningwetwoningen er omheen. 
Klap op de vuurpijl was de bouw door Bakhuizen, inmiddels NV Coördinatiebouw geheten, 
van de uit twee delen bestaande zogenaamde Europaflat aan de Van Brakelstraat. De archi
tect van de "hoogbouw" was Bureau Leicher uit Maarssen en de fraaie betonnen spiltrappen 
werden gegoten bij de NV Abex Betonwarenfabriek in Valkenburg (ZH). Afhankelijk van de 
datum van oplevering zouden deze flats kunnen concurreren met de in 1960 gebouwde flat 
aan de John McCormickstraat als oudste flat van Zoetermeer. 

In het midden van de buurt bouwden de aannemers Groen en Bregman uit Benthuizen in 
1959 hun huizenblok met winkels daaronder aan de Piet Heinstraat. Op het Piet Heinplein 
voor de deur zou tot in de jaren zeventig elke vrijdag een warenmarkt worden gehouden. 
Piet Heijnen van het café aan de Dorpsstraat 181 verzorgde daar de koffie en stelde het 
gemeentebestuur voor om een marktgebouwtje met toiletten te laten bouwen, eventueel 
tevens te gebruiken als cafetaria. De gemeente had daar wel oren naar, want dan kon ook 
de frietkraam op het plein, die daar al sinds november 1958 stond, verdwijnen. Zowel Van 
Schooten als Heijnen hadden een oogje op het inderdaad neergezette gebouwtje. 
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Heijnen bood echter meer huur: ƒ 20,- in de week. Hij mocht het gebouwtje gebruiken voor 
de verkoop van patates frites, consumptie-ijs en cafetaria-artikelen en hij moest de toilet
ten schoonhouden en kantoorruimte voor de marktmeester bieden. Alles met ingang van 29 
augustus 1961. Muziek was verboden, verkoop op zondag mocht wel, en dat tegenover de 
kerk! De kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente tekende bezwaar aan: "Het Piet Hein
plein wordt straks een trekpleister voor de jongelui, met het gevolg dat het met de rust 
gedaan is. Op de drie a vier punten in de gemeente waar thans op Zondag gelegenheid is om 
levensmiddelen te kopen, is dit intussen wel gebleken." De kerk had een vooruitziende blik, 
maar kreeg geen gelijk. De cafetaria mocht ook 's zondags na drieën open. 

Achter de Piet Heinstraat bezaten Groen en Bregman een strook grond, waarop garages wer
den gerealiseerd en een miniem kantoorgebouwtje. Dit pandje aan de Karei Doormanlaan 32 
werd verhuurd aan de Benthuizense Raiffeisenbank, die hier op 10 oktober 1963 een bijkan
toor opende. De eerste beheerder was Adrie Kaashoek, een broer van de beheerder in 
Benthuizen. 

De buurt werd afgerond door de bebou
wing aan de zuidzijde van de Karei Door
manlaan, die qua bouwstijl en aanleg ei
genlijk meer bij de Schildersbuurt hoort. 
Het eerste bouwplan was wederom van 
Groen en Bregman, die in 1959 de huizen 
nrs. 69-77 bouwden, direct gevolgd door 
de Fa. P. Groeneweg en Zn uit Rotterdam 
die architect W.J. Fiolet een licht ont
werp had laten maken voor de portiekwo
ningen en garages nrs. 21-57. De ontbre
kende huisnummers in deze serie bevin
den zich aan de zij-ingangen van de por
tiekwoningen aan de Vermeerstraat. De 
twee blokjes 1-19 zijn in 1959 broederlijk 
verdeeld tussen de woningbouwverenigin
gen De Goede Woning en Beter Wonen. 

De vorsten van de schuurtjes 
worden gelegd. Op de achter
grond zijn de huizen van de 
Molenstraat zichtbaar 
(fotograaf G.P. van den Broek). 
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In samenwerking met architect J . Dekker bebouwden zij tegelijkertijd de Frans Hals-, Ostade-
en Rembrandtstraat. Met de aanleg van de Jan Steenlaan in 1965 kwamen ook vier woningblok
ken naar ontwerp van R. Roggeveen gereed, onder andere de nummers 79-113 aan de Karei 
Doorman laan. De drie hogere flats aan het einde van de Karei Doormanlaan zijn ontworpen 
door L. Roggeveen. Ze werden in 1965 in gebruik genomen. 

Voor elke buur een schuur (fotograaf G.P. van den Broek). 

De bouwers 

De eerste huizen werden dus gebouwd door de Gebroeders, zoals dit aannemersbedrijf destijds 
door de echte Zoetermeerders werd genoemd. We weten ook dat ze van de hand gingen voor 
ƒ 7.250,- , maar wie werkten er destijds bij de gebroeders Huurman? We vinden niet alleen 
twee bouwers van het eerste uur, de heren Keijzer en Lindhout, maar in de archieven bij de 
gebroeders vinden we ook het "loonboek" uit die tijd met vele namen. 
Ver voor de tijd van de euro en de computers, werd in het loonboek wekelijks met de pen uit
gerekend en opgetekend wat er op zaterdag in het loonzakje gestopt moest worden. In de lijst 
kom je veel dezelfde namen tegen, niet alleen Huurman, maar ook de namen Bolleboom, Ver
sloot, Van der Wees en Blijleven kom je meer dan één keer tegen. Navraag bij de huidige eige
naar van het bedrijf leert dat dit nooit tot verwarring leidde, omdat iedereen een bijnaam 
had. 
Het loonboek leert ons niet alleen dat het nog om echte Hollandse guldens ging, maar ook dat 
de zesendertig urige werkweek, deeltijd en atv-dagen nog onbekende begrippen waren. In de 
kolom "aantal uren per week" staat 48 en in die van het aantal dagen staat 6. Als je dan in de 
kop van elke bladzijde een uurloon ziet staan van ƒ 1,22, dan is het logisch dat in de kolom van 
het loon per week ƒ 58,56 staat. Daar ging dan nog het nodige voor vadertje Staat van af aan 
loonbelasting en sociale verzekeringen, maar er kwam ook ƒ 3,15 bij voor "Rijwielreiskosten en 
gereedschapvergoeding". 
Zo'n loonboek laat nog meer zien dan cijfertjes. Eigenlijk is het ook een boek van de burger
lijke stand, want de dag van het huwelijk of een geboorte wordt keurig met de pen bijgeschre
ven, zodat op het loon van de werknemer de juiste belastingtabel wordt toegepast. Maar je 
ziet bijvoorbeeld ook dat de heer en mevrouw Lindhout zijn verhuisd van de Dorpsstraat 

< (woonark) naar de Kortenaerstraat. 



De bouwers van het eerste uur aan het woord 

De heer Keijzer komt dus voor in het loonboek uit de vijftiger jaren van bouwbedrijf Huurman. 
Hij werkte daar destijds als metselaar en tegelzetter en weet er nog het nodige over te vertel
len. 
...Ik werkte bij de gebroeders Huurman. Die hadden het bedrijf aan Den Hoorn. Het was oor
spronkelijk de gebroeders Huurman, maar toen ik er in 1947 kwam werken waren het eigenlijk 
al de neefs. Ik meen, dat ze die naam nu nog 
voeren. Trompstraat, Van Brakelstraat. Daar 
begonnen we mee. Ja en daarna de huizen in 
de Banckertstraat, Witte de Withstraat, de 
De Ruyterstraat, Kortenaerstraat enzovoort. 
In het eerste blokje ging het om 42 huizen 
hoor. Het is aan weerskanten. Je had ver
schillende ploegen, de een was daar aan het 
werk met de fundering en een ander was de 
koppen aan het snellen. Er waren hele kop
pels bouwvakkers aan het werk in een be
paalde volgorde en op den duur hield je al
leen de behangers over. 
De sfeer tijdens de bouw was erg gemoede
lijk. Ik heb bij Huurman achtendertig en een 
halfjaar met plezier gewerkt. Een voorval: ik 
moest ook tegelzetten. Dat doe je nadat er 
gestucadoord is. Eerst deden we dat met spe
cie, maar later werden de tegels geplakt. 
Plakken is natuurlijk veel makkelijker. Achter 
een deur had ik zo'n stukje tegelwerk, dat ik 
had ingewassen, maar dat had ik niet uitgewassen. Het bleef zo staan tot de maandagochtend. 
Dus toen ik weer op het werk kwam zaten die tegels onder de cement en dat moest ik schoon 
zien te krijgen op de een of andere manier. Ik geloof dat het me gelukt is, maar dat weet ik 
niet zeker. Het was een hele hoek achter een deur en daardoor was het mij ontgaan. 
Die jonge jongens werden nog wel eens in de maling genomen, dan lieten ze bijvoorbeeld een 
jongen de vierkantegatenboor halen bij Veldhuizen, dat soort dingen. 
Ik heb in die straten altijd met plezier gewerkt. Toentertijd kende ik een heleboel mensen die 
hier woonden, nu minder... 

naam 
geboorteplaats 
geboorteplaats 

straat 
in Zeeheldenbuurt sinds 

beroep 

de heer Dirk Keijzer 
7 september 1923 
Rokkeveenseweg, Zoetermeer 
(toen nog Seghwaert) 
Molenstraat 
n.v.t. 
metselaar (bouwer) 

De bouwplaats blijkt ook een heerlijke speelplaats (fotosraaf G.P. van den Broek). 
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O S M E E N T B Z O B T S E M f i E S 

Hr. 3 / 1957 
B O Ü W V S R O Ü S H I S O 

Buxgeneester en wethouders der gemeente Zoetermesr 

gelet op a r t i k e l 6, 1e l i d , Bxib a,, der Woningwet 

I j e s l u i t e n i 

aan het gemeentelijk wonlnglaearijf te Zoetermeer 

op irerzoek de dato 20 oktober 1956, 

VBROOIWING TS VBBLBSEJ? OM 
overaeokomstig het hij deze vergunning behorende bouwplan, sn met 
inachtneming van de bepalingen van de bouwverordening der gemeente 
Zoetermeer over te gaan tot 
het bouueti van 47 woningwetwoningen op percelen aac de Kortenaer-
straat,'Jftaok6xtstraat, van Speykstraat, de Ruyterstraat en de Wit
te de Withstraat, te a&eteraieer, kadastraal bekend gemeente Zegwaart, 
seotie C, nuaimsr 286, 290 en 1143. 

Zoetermeer, 9 j anuar i 1957. 

Burgemeestö^ on wethoudara voornoemd, 

Bouwsom /70I .365,-^ 

Leges / 

, burgojDaestsr. 

secretaris. 

Aan het bureau gameentiswörken te Zoetermeer moet mededeling worden 
gedaan van : 

a. het begin der werksaamheden tenmlnsta 2 x 24 uur van tevoranj 
b. höt bagin van hut slaan dar proofpalen tünminstii 24 uur van te

voren | 
O. het gereedkomen van dj fund^jring voor hot aanaarden; 
d. het goröjdkomen van hst trasraaoj 
0. idom van elke betonbewapuning voor hst begin van het storten} 
t. idoB van alka verdiopirijsbalklaagj 
g. idem van de rioluringen; 
h. idem van de bekappingen; 
1. de oplevering der werkzaamhodun. 

Opgaaierkt wordt, dat bij niet inachtneming van voormelde voor
schriften tot vervolging zal wordon overgegaan. 

De gemeente was niet alleen opdrachtgever, maar ook vergunningverlener. Dit is één van 
de bouwvergunningen die is verleend voor het bouwen van de Zeeheldenbuurt. 
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Nog een bouwer aan het woord: de heer Lindhout, aangevuld door verhalen van mw. Lind
hout 

...Ik werkte bij de gebroeders Huurman. Over die Zeeheldenbuurt, laat ik het daar maar even 
bij houden. Eerst in 1953 en in 1954 de Brinkersbuurt helpen bouwen. Die straten hebben 
ook allemaal namen van zeehelden. 
Ik weet natuurlijk nog dat het hier allemaal kaal land was. Aan de Stationsstraat zat boer 
Van Straalen en van hem was al dat land. Hier achter de Molenstraat liep nog een brede, 
vuile sloot. Toen hebben ze eerst de Brinkersbuurt gebouwd en daarna in de jaren 1956, 
1957 en 1958 zijn we hier gaan bouwen. Ik was metselaar en moest af en toe ook tegelzet
ten. Kijk, op zo'n dorp zijn het niet van die grote aannemers, die veel werk in voorraad heb
ben en dan werd er gezegd: "die tegels zetten we zelf". 
Onder alle huizen in de buurt is geheid. Bij de firma Huurman, waar ik werkte, had je ook 
een ploeg die altijd in de funderingen werkte, die maakte de bekistingen en zo en die vloch
ten het ijzer. Daarbij moet ik nog denken aan de oude Versloot van de Zegwaartseweg en 
dan nog een Versloot, een zoon van hem, die stonden altijd in het ijzer bij Huurman, al die 
kooien klaarmaken voor de funderingen. Dus je had een aparte ploeg. Als wij hier bezig wa
ren met metselen, dan lag daar die fundering. 
Er was een volgorde dat iedereen aan de gang kon blijven. Als de fundering bij de laatste 
straat gelegd was, dan was het eerste huis klaar bij wijze van spreken, dan moesten de be
hangers komen, als er al behangen werd in die tijd. ...Ja, toen nog wel, maar dat wisten we 
er later bijna niet af te krijgen, vreselijk! Al het stucwerk kwam naar beneden... 

...Deze buurt werd gebouwd voor de uitbreiding van Zoetermeer. De straten aan die kant van 
de Molenstraat, die waren toen al gebouwd. Het was woningnood en dat was eigenlijk de 
oorzaak dat die huizen gebouwd werden. We bouwden ze in opdracht van de gemeente. 
Het waren oorspronkelijk huizen van de gemeente Zoetermeer. Die heeft ze langer dan 10 
jaar gehad, want Verantwoord Wonen, laat dat 12 jaar geleden zijn, die heeft ze van de 
gemeente overgenomen en 
misschien twee, drie jaar 
geleden heeft Vestia ze over
genomen... 

...Bontenbal en Smit waren 
ook bouwers van deze buurt. 
Bontenbal bouwde die huizen 
aan de Karei Doormanlaan en 
die heeft daar vóór in de De 
Ruyterstraat ook gebouwd. 
Ik kan mij nog één ding goed 
herinneren, wij waren hier 
aan het bouwen en Bontenbal 
was daar aan het bouwen en 
samen hadden we één opzich
ter over het werk. Toen wer
den de eerste huizen hier ge
bouwd en er staan natuurlijk 
overal hopen steen. Ik zie 
hem nog staan, hij pakte hier 
bij Huurman twee stenen en 
die sloeg hij tegen elkaar en 
daar zat goed klank in en 
toen deed hij dat daar bij 
Bontenbal en dat was een 
doffe bonk en die man was 
eerlijk van plan om die weer 
terug te laten halen om ze 
weer af te laten voeren. Ze 
waren te zacht naar zijn zin. 
Hij heeft het denk ik niet ge
red... 
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Hoe de bewoners de bouw beleefden 

De bewoners van het eerste uur waren nauw betrokken bij de bouw van hun huis. Als ze de 
gelegenheid kregen, gingen ze er kijken. 

Zoals mevrouw Reeuwijk en haar man. ...In 1956 konden we via Nutricia waar mijn man 
werkte een huis krijgen in de De Ruyterstraat. Deze woning kregen wij toegewezen. Wij 
waren een van de eerste bewoners. Het eerste blok werd toegewezen aan de chefs van 
Nutricia. We zijn regelmatig gaan kijken toen ze de huizen aan het bouwen waren. Ook in de 
winter gingen we 
vaak, dan fietsten 
we naar Zoetermeer 
om te kijken hoever 
ze met ons huis wa
ren. Opvallend von
den we dat de muren 
werden gestort in 
plaats van gemet
seld... 

...Ik zat op dat mo
ment in De Lier op 
school, zo vertelt 
mevrouw Hoogen
dam. En op maan
dagochtend om half 
negen ging ik er op 
de fiets heen en op 
vrijdagavond kwam 
ik terug. Dan ging je 
even kijken, maar 
we waren niet zo kri
tisch als nu. Ik denk 
dat we eigenlijk alles 
heel mooi vonden. 
Het was heel simpel, 
maar we vonden het 
toch heel mooi... 

Toen ze gingen bou
wen werd tegen 
Leen de Jong ge
zegd: ... je komt daar 
en daar te wonen. 
Degene die de huizen 
bouwde was Breg- ^^^^ ^- ^roedsteijn aan het werk in 1959 (fotograaf 
man en de uitvoer- G.P. van den Broek). 
der was Arend Ver
sloot, een hele goede bekende van me. Af en toe vroeg ik hem hoe het ging. Het ging prima 
en het waren mooie huizen. En nog!... 

Ook mevrouw Reuneker ging regelmatig kijken, maar ze nam geen foto's, ...want ik had geen 
fototoestel. Maar we gingen wel elke zondag kijken, elke zondag met ons knieën in de bag
ger, maar we gingen kijken. Het heeft heel lang geduurd voordat ze klaar waren, ik denk 
wel een paar jaar, want na de oorlog waren ook de stenen op rantsoen. Als er dan weer wat 
stenen waren, werd er weer wat gebouwd. Dus ze zijn echt een hele poos bezig geweest... 
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3. De zeehelden 

De keuze van de straatnamen 

De Zeeheldenbuurt is eigenlijk min of meer toevallig tot stand gekomen. Na de aanleg van 
de straatjes tussen de Schinkelweg en de Molenstraat werd Zoetermeer langzaam verder uit
gebreid en in 1954 was het de beurt aan de strook grond ten zuiden van de Molenstraat. De 
gemeenteraad kreeg op 17 december 1954 een voorstel om belangrijke Nederlandse staats
lieden te vernoemen maar besloot na een blik op de plankaart dat korte straten korte na
men moesten krijgen. Zo sneuvelden de Van der Duijn van Maasdamstraat ten gunste van de 
Heemskerckstraat, de Van Limburg Stirumstraat voor de Evertsenstraat en de Johan van 01-
denbarneveltstraat voor de Trompstraat. Zeehelden dus, die waarschijnlijk ter vergadering 
eenvoudig te verzinnen waren. Van Hogendorp en Johan de Witt, hoewel korte namen, leg
den het daarna af tegen de zeehelden Piet Hein en De Ruyter. De verbindingsweg aan de 
zuidzijde zou Binnenweg moeten gaan heten, naar de polder waarin de buurt lag. Ook hier
voor werd toen een zeeheld gekozen: Karei Doorman. De Binnenweg zou in 1956 toch nog 
terugkomen als straatnaam bij de begraafplaats. 

Een dik jaar later besloot de gemeenteraad de uitbreiding van de Zeeheldenbuurt aan de an
dere kant van het Piet Heinplein ook van zeeheldennamen te voorzien. Van Galen, Kor-
tenaer. Van Speyk en Witte de With stonden op de rol en kregen een straat. De De Ruyter
straat werd verlengd. Toch greep de raad nog in: de voorgestelde Naereboutstraat en Dorus 
Rijkersstraat betroffen weliswaar zeevarenden maar niet van het kaliber van de historische 
helden. Frans Naerebout was een Zeeuwse loods, die in 1779 een schip met bijna 90 man 
redde. Dorus Rijkers (1847-1928) maakte zich verdienstelijk als kapitein op een reddings
boot. Uiteindelijk kwam aan Banckert en Van Brakel de eer toe vernoemd te worden. 

Een van de zeehelden aan het werk tijdens een zeeslag in 1639. 
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De zeehelden 

Adriaan Banckert (1615-1684) 
Luitenant-admiraal bij de Zeeuwse admiraliteit. Onderscheidde zich onder admiraal De Ruy
ter in de zeeslagen bij Solebay en Kijkduin (1672-1673), waar de Nederlanders de overwin
ning op de Engelsen behaalden in de derde Engelse oorlog. 

Johan van Brakel (1618-1690) 
Vice-admiraal, afkomstig uit Rotterdam. Was kapitein op het schip dat bij de tocht naar 
Chatham in de tweede Engelse oorlog, het voortouw nam, waardoor een schip direct achter 
hem de ijzeren ketting over de Theems kon doorvaren. Grote paniek onder de Engelsen was 
het gevolg; ze waren bang dat Londen veroverd zou worden. In 1688 vergezelde hij prins 
Willem III bij zijn tocht naar Engeland, waar die tot koning zou worden gekroond. Van Brakel 
sneuvelde in de oorlog die Willem III en zijn bondgenoten vervolgens tegen Frankrijk begon
nen. 

Karei Doorman (1889-1942) 
Schout-bij-nacht, geboren in Utrecht. Voerde het commando over de vloot bestaande uit Ne
derlanders, Australiërs, Engelsen en Amerikanen die streed tegen de Japanse bezetting van 
Nederlands Indië. Hij sneuvelde bij de ondergang van zijn vlaggenschip Hr.Ms. De Ruyter in 
de Javazee. 

Evertsen 
Geslacht van 17^-eeuwse Zeeuwse zeelieden. Johan Evertsen de Oude had vijf zoons en vier 
kleinzoons, die allemaal in dienst van de Nederlanden op zee streden. Eén van hen bracht 
het tot schout-bij-nacht, vier van hen zelfs tot luitenant-admiraal. De andere vier sneuvel
den op zeer jonge leeftijd. De Evertsens maakten zich verdienstelijk in de strijd tegen zee
rovers en achtereenvolgende vijanden van de Nederlanden. 

Johan Evertsen Michiel de Ruyter Witte de With 

Johan van Galen (1604-1653) 
Kapitein, afkomstig uit Essen. Behaalde verschillende successen in de strijd tegen de Duin
kerker en Barbarijse kapers. Slaagde er in de eerste Engelse oorlog in om de Engelsen uit de 
Middellandse Zee te verjagen maar sneuvelde in de slag bij Livorno. Zijn grafmonument be
vindt zich in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. 

Jacob van Heemskerck (1567-1607) 
Zeevaarder uit Amsterdam, die aan het einde van de 16^ eeuw met Barentsz de noordelijke 
doorvaart naar Indië probeerde te zoeken. Overwinterde op Nova Zembla en bracht in 1596-
1597 de overlevenden veilig aan de kust. Hij sneuvelde in de door de Spanjaarden verloren 
slag bij Gibraltar. 

Egbert Kortenaer (1605-1665) 
Luitenant-admiraal. Startte als vlaggenkapitein bij Maarten Tromp in de eerste Engelse oor
log en was daarna adviseur van luitenant-admiraal Van Wassenaer Obdam. Als commandant 
van de Nederlandse voorhoede sneuvelde hij in de tweede Engelse oorlog bij Lowestoft. 
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Van Brakelstraat (fotograaf Jos Pe). 
Piet Hein (1577-1629) 
Vice-admiraal, afkomstig uit Delfshaven. Was vooral actief in de Caraibische Zee in de ge
vechten tegen de Spanjaarden. Moest enkele jaren zelfs op de Spaanse galeien dienen. In 
1628 veroverde hij een Spaanse zilvervloot bij Cuba ten voordele van de West-Indische Com
pagnie. Na zijn terugkeer trad hij in Staatsdienst en vocht hij tegen de Duinkerker kapers. 
Hij sneuvelde daarbij in 1629. 

Michiel de Ruyter (1607-1676) 
Vice-admiraal, geboren in Vlissingen. Behaalde in de Engelse oorlogen verschillende overwin
ningen, waarvan de tocht naar Chatham en de zeeslagen bij Solebay en Kijkduin de bekend
ste zijn. In 1666 versloeg hij de Engelsen in de Vierdaagse Zeeslag maar nog geen maand 
later won de vijand de volgende zeeslag. In gevecht met de Franse vloot bij de Etna in de 
Middellandse Zee, overleed hij aan zijn verwondingen. 

Jan van Speyk (1802-1831) 
In 1830, toen de Belgen in opstand kwamen tegen de Nederlandse regering (Nederland en 
België hadden toen samen één koning), voer deze uit Amsterdam afkomstige luitenant-ter
zee met zijn kanonneerboot tegen de wal bij Antwerpen. De Belgen overmeesterden het 
schip en lieten Van Speyk zijn papieren halen. Deze stak echter de lont in het kruit en blies 
daarmee behalve zijn schip ook zichzelf en bijna de volledige bemanning op. Hij werd als 
nationale held begraven in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. 

Maarten Tromp (1598-1653) 
Luitenant-admiraal, bijgenaamd Bestevaer, geboren in Brielle. Streed tegen de Spanjaarden 
en de Engelsen en slaagde er in de Duinkerker kapers gevoelige verliezen toe te brengen. 
Wist in 1639 de zogenaamde onoverwinnelijke Spaanse vloot met behulp van allerlei inder
haast opgetrommelde schepen te vernietigen. Zijn pogingen de blokkade van de Hollandse 
kust door de Engelsen te doorbreken, mislukten. In de slag bij Terheide sneuvelde hij onder 
het uitroepen van de woorden: "Ik heb gedaan! Houdt goeden moed!" Zijn praalgraf bevindt 
zich in de Oude Kerk in Delft. 

Witte de With (1599-1658) 
Vice-admiraal, die met Piet Hein de Spaanse zilvervloot overmeesterde. Vocht onder Maar
ten Tromp tegen de Spanjaarden en was opperbevelhebber ter zee gedurende de eerste 
Engelse oorlog. In een Nederlandse poging de Denen te hulp te komen in hun oorlog tegen 
Zweden, lukte het Kopenhagen te ontzetten maar sneuvelde hij in de Sont. De Zweedse 
koning zou zo onder de indruk zijn geweest van de dapperheid van De With, dat hij bij het 
zien van zijn lijk zijn tranen niet zou hebben kunnen bedwingen. 
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Bewoners en hun zeeheld 

Alle bewoners weten natuurlijk dat hun straat vernoemd is naar een zeeheld, zij wonen im
mers niet voor niets in de Zeeheldenbuurt! 
Welke triomfen de helden op de wereldzeeën hebben gevierd en dat zij er letterlijk bijna 
allemaal in het harnas voor volk en vaderland zijn gestorven, is velen onbekend. Voor de 
meesten zijn het namen uit een grijs verleden en horen zij thuis in een geschiedenisboek. Zo 
laat de heer Van Oosten weten dat hij helemaal niets heeft met zijn zeeheld Evertsen en 
mevrouw Reuneker zegt: ...Zal ik je eens eerlijk vertellen dat ik niet eens weet hoe die oude 
man eruit ziet. Dat weet ik echt niet. Trompstraat, de Zeeheldenbuurt ik vind het mooie na
men voor straten en dat meen ik echt... 
Soms roept een zeeheld ook associaties op met eigen ervaringen op zee. Zo heeft de heer 
Lindhout niet zo'n duidelijk beeld van de verrichtingen van zijn held Evert Kortenaer, maar 
hij weet nog als de dag van gisteren dat hij naar Indonesië voer met de Zuiderkruis en terug 
met de Waterman. Daar voeren echter geen zeehelden mee! De heer De Jong heeft wel sym
pathie voor zijn zeeheld, want hij vindt Michiel de Ruyter voor zijn tijd een goeie vent. 
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4. De bewoners en hun huis 

De buurt krijgt zijn bewoners 

Als de eerste huizen worden gebouwd, worden ook de nieuwe bewoners 'geselecteerd'. 
Iedere bewoner heeft wel z'n eigen verhaal over hoe hij in de Zeeheldenbuurt terecht geko
men is. Voor velen geen bewuste keuze, ze waren gewoonweg erg blij dat ze een huis toege
wezen kregen. De huizen van Brinkers en dus ook de werknemers van Brinkers zijn als eerste 
aan de beurt. Uit de interviews komt het beeld naar voren dat sommigen een huis uit moch
ten zoeken, maar dat anderen er één aangewezen kregen. 

Karei Doormarilaan in de winter van 1963-64 (fotograaf Joop Moers). 

Mevrouw Reuneker weet het nog precies hoe zij in de Trompstraat terecht is gekomen: 
...mijn man werkte bij Brinkers en de gemeente was er mee akkoord gegaan dat werknemers 
van Brinkers er een huis kochten. Daarom kwamen wij er voor in aanmerking en zo zijn wij 
hier komen wonen. Degenen die er het langste werkten hadden de eerste keus. Wij hadden 
het liefste het huis gekocht wat nu nummer 2 is, maar daar zit zo'n zijstuk aan en dat werd 
voor ons -toen al een gezinnetje met vier kinderen- te duur. We hebben voor dit gekozen. 
Eerst stuurden we papieren op met onze voorkeur. Op de bouwtekening kon je een kruisje 
zetten en dan werd er rekening mee gehouden. Waren er meer gegadigden voor hetzelfde 
huis, dan kreeg degene het die het langste bij Brinkers was. Zo is het gegaan, heel simpel en 
eerlijk. We wisten heel gauw dat we dit huis zouden krijgen. Trompstraat 12. De eerste ja
ren was de telling namelijk andersom. Nu is het nummer 4 maar toen was het nummer 12. 
Dat was volgens mij alleen in de Trompstraat zo en dat heeft maar zo'n anderhalf a twee 
jaar geduurd. Toen wij hier kwamen wonen was, waar nu plantsoen is en een hek staat, een 
slootje en tot aan de Stationsstraat was ook een slootje. Dat was hier recht tegenover ons 
huis. We hebben er ook nog op geschaatst en gesleed... 
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De werknemers van de toen grootste werkgever in Zoetermeer, Nutricia, waren als tweede 
aan de beurt om toe te treden tot het gilde der Zeeheldenbuurtbewoners. Eén van de eer
sten was de heer De Jong, die net op tijd bij Nutricia was gaan werken om, misschien wel 
tot zijn eigen verbazing voor een huis in aanmerking te komen: ...in die tijd kreeg ik verke
ring in Gouda, dus mijn vrouw is een Goudse. Ik was stedeloos: ik kreeg hier geen huis maar 
in Gouda ook niet. Dat is toch raar, je hebt in militaire dienst gezeten en bent in Indonesië 
geweest. Je hebt zogenaamd voor je vaderland gevochten zal ik maar zeggen en dan krijg je 
nergens een huis. Ik ben op een gegeven moment bij Nutricia gaan werken. Eerst ben ik nog 
een beetje straatmaker geweest en meer van dat gescharrel, maar tegen de winter dacht ik 
"hé, ik geloof dat ik maar naar Nutricia ga". Daar werkten een stuk of drie zusters van mij 
en ik werd er ook zo aangenomen. Via Nutricia kreeg ik toen dit huis aangeboden, omdat ik 
er werkte. Dat is wel vijftig jaar geleden. Ik ben hier nieuw ingekomen. Op een gegeven mo
ment kreeg ik te horen dat ik een woning kreeg toegewezen hier. Dan ga je maar eens neu
zen. Ik kwam direct mijn buurman tegen, die nu al jaren dood is. Hij zei "ik kom hier te wo
nen" en ik zei "ik hier". We waren nog kameraden geweest, Gerrit van Wieringen en Leen 
de Jong naast elkaar. Erg leuk... 

Ook mevrouw Reeuwijk en haar man behoorden tot de gelukkigen die in 1956 een huis in de 
De Ruyterstraat konden gaan inrichten: ...We hadden geluk dat we in een arbeiderswoning 
konden gaan wonen, er was woningtekort in die tijd. Ik weet nog dat als ik in het begin de 
trap opliep, toen het huis nog in aanbouw was, ik me als een koningin voelde. In juni zijn we 
er gaan wonen, de straten waren nog niet eens bestraat... 

Voor mevrouw Hoogendam was het eerst wel een beetje wennen in de Zeeheldenbuurt, 
want zij was het wel wat ruimer gewend bij haar vader en moeder: ...die huizen werden toe
gewezen aan Nutricia, Brinkers, Zephyr of Van der Spek. In ons rijtje woonde ook de boek
houder van Van der Spek en de boekhouder van Zephyr. Er woonde ook een monteur van 
Zephyr en naast ons woonde Nel Verhoef met d'r man, die bij Van der Spek werkte. Van ie
der bedrijf kreeg wel iemand zo'n huis. Ik wilde graag het hoekje, want dan had je het idee 
van een beetje vrijheid. Ik kwam van een tuinderij af, helemaal vrij. Dat lukte wel. Je gaf 
op dat je dat huis wilde hebben. Dat kon je dan kopen, als je er goed voor was... 



Volgende fase 

Dan is het eerste blok huizen 
af en worden de bouwactivi
teiten aan de andere kant van 
het Piet Heinplein vervolgd. 
Als daar de eerste huizen 
worden opgeleverd zijn we 
weer een paar jaar verder. En 
ook dan heeft ieder weer zo 
zijn eigen verhaal over de 
manier waarop men in de 
Zeeheldenbuurt terecht is ge
komen. 
Zo vertelt mevrouw Van de 
Kraan dat zij in 1957 is be
gonnen in de Van Galenstraat 
op nummer 5, maar in 1965 
werd verhuisd naar nummer 
13 omdat bij dat pand een 
garage verhuurd werd. De 
verhuizing naar de Van Galen
straat was op zichzelf een 
opmerkelijke gebeurtenis. 
...Onze familie, bestaande uit 
pa, ma en zes kinderen, 
woonde op de Delftse Wallen 
6. In 1956 kwam de gemeen
tebode bij mijn ouders langs 
om namens burgemeester 
Vernède, te vragen of ons 
gezin niet wilde verhuizen 
naar een grotere woning. De 
burgemeester liep namelijk 
dagelijks vanaf de Stations
straat, waar hij woonde, naar 
het gemeentehuis aan de 
Dorpsstraat langs onze woning aan de Delftse Wallen. Het was de burgemeester opgevallen 
dat er studerende kinderen waren en dat daarom een grotere woning geen luxe zou zijn. Zo 
is onze familie vertrokken naar de nieuwbouw in de Van Galenstraat. Hier hebben we naar 
alle tevredenheid met acht personen gewoond. Heel gezellig met elkaar en met de buren... 

In de vijftiger jaren was er nog niet veel te kiezen als je een huis zocht. De nieuwbouw van 
Zoetermeer voltrok zich in de Zeeheldenbuurt en als je woonruimte zocht, kwam je op de 
wachtlijst. De heer en mevrouw Lindhout weten er alles van. ...We hebben niet gekozen 
voor de Zeeheldenbuurt, maar we waren er wel blij mee. We stonden voor een huis inge
schreven en iedere keer ging je dan vragen of je al een huis kreeg. Warm houden steeds 
maar weer. Op een gegeven moment werd ons dit toegewezen. Mijn man werkte hier in de 
bouw, dus ik zei: "neem vast de maten op". Ik had alle gordijnen al klaar, toen meneer Roos 
langs kwam. Robert Roos kwam bij ons in de woonboot, waar we eerst woonden en hij zei: 
"ik heb gehoord dat jullie een huis krijgen in de Kortenaerstraat, wil je niet ruilen, wij 
wonen op het Kastanjeplein". Ik zeg: "man, ik heb de gordijnen al klaar, ga nou toch gauw". 
Later kwam hij toch achter ons in de Banckertstraat te wonen. We hebben er beste buren 
aan gehad. Hij had graag in dit huis willen wonen, want als hij dan hier kwam zei hij: "meid, 
wat woon je hier toch mooi, bij mij zien ze elk plakje ham op mijn brood liggen"... 

Ook voor de heer en mevrouw Klos was er niks te kiezen. Zij weet nog precies de datum 
waarop ze het huis toegewezen kregen: 14 februari. ...Toen kreeg Rokus een brief, op een 
vrijdag was het. Hij kwam even naar mij toe op de motor en zei : "We hebben een huis!". 
Toen mijn moeder het hoorde zei ze: "Ga je dan trouwen?" Mijn moeder vond het heel erg 
dat ik uit huis ging... 

Straatbeeld van de Ruyterstraat eind jaren '50 met 
twee dames Teeuw, schoonmoeder en schoondochter 
(foto familie Teeuw). 
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Ook in de jaren zestig was de woningnood nog niet voorbij en de heer Van Oosten begon met 
zijn vrouw Thea zelfs met inwoning in de Zeeheldenbuurt. ...Thea is in de Molenstraat gebo
ren in 1943. Wij zijn in 1966 getrouwd en toen zijn wij in gaan wonen bij Flip de Wit, een 
oom van Thea. Hij had een koopwoning en gewoon een hypotheek bij de AMRO bank. Toen ik 
daar ging inwonen heb ik toestemming gevraagd bij de gemeente. De gemeente zei: je mag 
er wel gaan wonen maar wij kennen je niet. Zo gauw je op straat komt te staan, zoek je het 
maar uit. Ik ging inwonen in het huis bij oom Flip. In 1972 wilde oom Flip het verkopen en 
toen heb ik het gekocht van hem... 

Veel later kozen mensen bewust voor een woning in de Zeeheldenbuurt. In 2000 heeft Zoe
termeer een ruim huizenaanbod en men heeft in de verschillende wijken veelal de huizen 
maar voor het uitkiezen. Mevrouw Verhoog kwam in 2002 naar Zoetermeer en kiest heel be
wust voor een zeeheldenhuis ...in Den Haag woonde ik altijd dicht bij mijn ouders, zodat we
derzijds helpen mogelijk was. Mijn ouders verhuisden in 2002 naar het Dorp. Dit was voor 
mij de reden om ook naar Zoetermeer te komen. Bij het zoeken naar een woning hebben we 
in verschillende wijken naar woningen gekeken. Uiteindelijk wilde ik graag een woning in 
het Dorp. Dit had een aantal redenen: mijn ouders wonen daar, de omgeving, de huizen, de 
straten, het groen spraken mij erg aan en het was het type woning dat ik zocht. Ook erg be
langrijk was dat het een buurt is zonder criminaliteit, waar mensen nog voor elkaar zorgen 
en waar kinderen nog veilig op straat kunnen spelen. Het feit dat er oudere en jongere be
woners wonen vind ik positief. Mijn kinderen komen daardoor met verschillende leeftijds
groepen in aanraking... 

De kosten van de woning: tranendal of niet? 

In de Zeeheldenbuurt staan koop- en huurwoningen door elkaar. De Brinkersbuurt bestaat 
vooral uit koopwoningen en werd ook wel 'Tranendal' genoemd vanwege de huizenprijzen. 
Maar wat betaalden de bewoners nu eigenlijk voor hun huur- of koopwoning? En hoe werd 
dat beleefd? 

Uit de gesprekken met de heren Van Oosten, De Jong, Klos en de dames Klos, Reuneker, 
Hoogendam en Reeuwijk blijkt dat iedereen de naam 'Tranendal' voor de buurt wel kent, 
maar niemand gelooft dat er veel traantjes geplengd zijn vanwege de woonlasten. Voor som
migen was het wel een bijzondere ervaring plotseling in een eigen huis te wonen en men 

vond het ook wel 
spannend. Alle bewo
ners weten overigens 
precies wat de koop
woningen zijn en wel
ke bewoners huurpen
ningen moeten beta
len. 
...De De Ruyterstraat 
en de Heemskerck
straat zijn aan één 
kant huurwoningen en 
de mensen aan de an
dere kant hebben ge
kocht. Dan krijg je de 
Evertsenstraat, dat 

mevrouw A.M. Reeuwijk-Ve^fiagcn 

zijn aan twee kanten 
koopwoningen. Voor
bij het Piet Heinplein, 
aan de linkerkant, tot 
halverwege ongeveer, 
zijn allemaal huurwo
ningen. Maar de hui
zen aan het Piet Hein
plein zijn weer koop
woningen... 
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Een koopwoning was in die tijd een bijzonderheid. De werkgever belegde een informatie
avond om één en ander toe te lichten. ...Het huis waarvoor wij in aanmerking kwamen, heb
ben we gekocht. Dat was toen vrij nieuw. Het was eigenlijk zo'n beetje het eerste project 
dat zo ging. We zouden 12 gulden gaan verwonen in het begin. Daar ging Brinkers eerst een 
gulden van betalen en later 1,50 zodat het voor ons 10,50 werd. Je wist niet of je het moest 
doen in het begin, want we hadden vier kinderen. Brinkers heeft toen een avond voor alle 
mensen georganiseerd, die zich voor zo'n huis hadden ingeschreven. Je had nog nooit zoiets 
meegemaakt en je wist niet hoe zoiets in z'n werk ging. Brinkers zei dat je het altijd moest 
doen, want het was net alsof je huur betaalde. Het werd per half jaar van je rekening afge
schreven. Het was omgerekend zeg maar 12 gulden per week. Door de bijdrage van Brinkers 
was het dus 10,50. Voor die afgekeurde woning, waar we eerst woonden, betaalden we een 
gulden. Ze noemden het wel het 'Tranendal', maar dat is het voor ons nooit geweest... 

GEMEENTE 

(>«Htô mlng 145091 

ZOETERMEER 

feöj-u&ri 19513. 

_J 

En dat geldt voor meer buren We heb
ben het huis gekocht, maar er staan ook 
een hoop huizen, die te huur waren. Die 
waren van de woningbouvwereniging. 
Het was toen de nieuwbouvwijk van 
Zoetermeer en het heette het 
'Tranendal' omdat het zulke dure hui
zen waren. Ik geloof dat ze 18.000 gul
den kostten toen. Nou, dat was wat om 
zo'n huis te kopen, maar wij hebben er 
nooit spijt van gehad... 

...Vroeger werd het gedeelte met de 
koopwoningen eigenlijk het 'Tranendal' 
genoemd en wij woonden dus echt in 
het 'Tranendal'. Het werd zo genoemd 
omdat je 40 gulden in de maand moest 
betalen, aan rente en aflossing. En als 
je nou na gaat, dat je in de Molenstraat 
voor 2,75 in de week zat, zei iedereen 
in Zoetermeer: dat wordt een 
'Tranendal', dat kunnen de mensen 
nooit opbrengen. Reken maar uit, want 
2,75 maal 4 is zo'n gulden of 12 a 13 per 
maand en dan ineens 40. 
Het soort huizen waarin de heer De Jong 
woont zijn allemaal huurhuizen, maar 
hij weet wel dat de huizen in de zijstra
ten de "Brinkers huizen" zijn en dat was 
huurkoop. Dat noemden ze in die tijd 
het 'Tranendal', omdat die mensen een 
huurkoopwoning hadden, maar het ei

genlijk niet konden betalen. De leveranciers kwamen er niet graag, want die zeiden het is 
een tranendal, de mensen kunnen het niet betalen. Maar het is toch allemaal meer dan goed 
gekomen... 

H l e r t l j i s - l s r , w i l -j maia ó a t w i j hsbBsn b e » l o t i « i 

v e r s l s t ö woaSLYgrgTimïint:; U tegen b«taXin|; 
v a n ƒ 1 , — ^QT s s c r e t a r i e ^or^art ü v e r h a n d i ê / ' . 

Toekennen van een woonversunning door de ge
meente aan een bewoner van de Banckertstraat. 

Maar niet alleen voor de mensen in een koopwoning waren de maandelijkse lasten hoog. 
...De huur was negen gulden tachtig per week, mijn man verdiende toen ongeveer 40 gulden 
in de week. Men waarschuwde ons dat we de armoede tegemoet gingen... 

...Het huis van ons is een huurhuis. Men heeft het wel eens willen verkopen maar dat ging 
toen niet door. In het begin betaalden we dertien gulden en tien cent. Dat bleek teveel te 
zijn, later is dat terug gedraaid en werd het twaalf gulden negentig. Het teveel betaalde 
kregen we terug. We hadden een doos en daar ging iedere week geld in voor gas, licht, huur 
en voor de kolen. Boven op de doos stond in welk vakje je het geld moest doen en je kon 
hem met een sleuteltje op slot doen. Het was een metalen doos, van Brabantia. Ik hield ook 
een kasboek bij. Je kreeg je weekgeld en zoveel moest je daarvan opzij leggen voor je vaste 
uitgaven. Je wist dan wat je te besteden had iedere week en je kon ook precies zien waar je 
het aan uitgaf... 
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De huizen 

In de verschillende straten 
staan ook verschillende 
huizen qua bouw. De mees
te woningen hebben intus
sen de nodige veranderin
gen ondergaan. Soms om
dat de bewoners dat zelf 
hebben gedaan en soms 
door renovatiewerkzaam
heden van de woningbouw
vereniging. In de buurt zijn 
echter ook nog huizen te 
vinden waar nauwelijks iets 
aan is veranderd. Zo is er 
bijvoorbeeld in de 
De Ruyterstraat nog een 
huis waarin zich nog het 
oorspronkelijke lavet be
vindt. Hierdoor krijgt elk 
huis, al naar gelang zijn 
bewoners, een eigen karak
ter. 

Een lavet in oorspronkelijke 
staat in een woning in de 

De Ruyterstraat anno 2004 
(fotograaf Aat Hoogland) 

En een lavet met nieuwe 
bestemming in de tuin van mw. 
Reuneker in de Trompstraat 
(fotograaf Aat Hoogland). 



Mevrouw Hoogendam vindt 
het ...een heel simpel huis, 
een rijtjeshuis, maar wel op 
de hoek, waardoor je toch 
een beetje vrijheid hebt. Er 
zit een stuk op en er zit een 
stuk aan. Ook zijn hier en 
daar wat muren gesloopt, 
waardoor het is aangepast 
aan de eisen van de tijd. We 
hebben nieuwe kozijnen en 
dubbel glas. Eigenlijk aanpas
singen die je allemaal doet. 
Als je drie kinderen hebt, is 
het wat klein, vandaar dat er 
'n stuk op het dak gezet is. 
Toen Dea uit Papendal kwam, 
is dat gebeurd. Ik kon niet 
twee meisjes in dat ene ka
mertje leggen. Nu ze de deur 
uit zijn, is het groot zat. Ik 
hoef geen kamer te hebben 
van 8 meter lang en 6 meter 
breed, waar ik in m'n eentje 
zit. Daar verzuip ik in. Nu 
heb je de gezellige sfeer om 
je heen en het hoeft echt 
niet groter. Met dit huis heb 
ik het gevoel een stukje van 
mezelf te hebben... 

Bijna alle huizen hebben een tuin. Deze tuin in de 
Van Speyckstraat wordt na oplevering gewied door 
een zoon van de familie Teeuw. (foto familie Teeuw). 

Voor de heer en mevrouw Klos leek hun nieuwe huis in het begin meer op één grote badka
mer. ...Het was in de winter afgebouwd en het was verschrikkelijk nat. Het water droop 
overal vanaf. Ik heb toen een potkachel op de kop getikt en daar zijn we een paar weken 
mee aan het stoken geweest. We hadden balatum boven op de slaapkamer, waaronder dik 
de schimmel stond . We hebben nog op het beton gewoond. Ik weet het nog goed, want ik 
reed in die tijd motor en als ik dan uit mijn werk kwam, ging ik stoken. Je moest wel zor
gen dat je een hok met kolen had, want vroeger zaten de mensen vooral in de winter wel 
eens zonder werk. Je praat er nog wel eens over, maar zo was het hier ook hoor. De men
sen lieten in de zomer de hokken al volgooien... 

Hoewel mevrouw Reuneker zelf vindt dat er niet zo veel veranderd is, lijkt haar huidige 
woning aan de binnenkant toch in de verste verte niet meer op die uit de tijd van de 
bouw. ...Beneden hadden we een voor en een achterkamer met vaste kasten. Ik heb nu één 
kamer en de kasten zijn er uit gehaald om ruimte te maken. De keuken is wel zo gebleven, 
maar het aanrecht hebben we aangepast. Boven is eigenlijk alles hetzelfde gebleven met 
drie slaapkamers. Alleen de vaste kast op de overloop is bij de badkamer getrokken en dat 
is de douche geworden. Het lavet dat vroeger in de badkamer stond, staat nu in mijn tuin 
als plantenbak en die uit het huis van mijn zus heb ik ook. Daar heb ik ook maar een plan
tenbak van gemaakt. Het lavet was best wel lekker hoor, maar op den duur voldoet het 
toch niet. We hadden ook overal van dat betonemail(i). Ook in de gang, maar na een aantal 
jaren ging dat er af. We hebben het toen laten betegelen. Verder zijn er nog dubbele ra
men in gekomen en nieuwe kozijnen. Ook heb ik verwarming waardoor er hete lucht uit de 
vloer en uit de plafonds komt. Dat is eigenlijk alles wat er in de woning veranderd is, ver
der niets... 

(1) in sangen en keukens wordt soms op cement en beton een bekleding aangebracht van betonemail. 
Deze laag is glashard en wordt met een speciale muurlak bestreken of bespoten. 
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Onze fotograaf Aat Hoogland maakte een impressie van zaken in en om de woningen die te 
vinden zijn in de Zeeheldenbuurt: 

Achterom tussen de Van Speyckstraat en de Een huiskamer in de Banckertstraat. 
Witte de Withstraat. 

Een achtertuin in de De Ruyterstraat. Achtergevels Witte de Withstraat. 

De heer De Jong heeft niet zo veel veranderingen in zijn huis aangebracht, want hij vond het 
altijd al keurig en dat zou hij ook graag zo willen laten, want ...ik heb hier mijn hele leven 
gewoond, met mijn vrouw en kinderen. Het huis heeft ook een kelder. Groenten en dergelij
ke blijven daar heerlijk, die hoef je niet eens in de ijskast te leggen. Boven hebben we dan 
een badkamer met een douche. Vroeger dan met een lavet, dat heb ik er uitgesloopt. Een 
kleine, twee grote slaapkamers en een vliering. In het begin kon je daar niet op, maar later 
hebben ze de vloer van de vliering betimmerd. Daar heb ik dan ook de nodige spullen staan. 
Het huis is prima. Met een voor- en achtertuin en een schuurtje. Wat wil je dan nog meer? Ik 
heb daar genoeg aan. In de tuin kan je lekker buiten. Ik ken geen nadelen, echt niet... 
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Mevrouw Reeuwijk weet nog goed dat het aardgas kwam en zij vond de woning wel klein, 
maar niet te klein. ...Ik heb er altijd prettig gewoond en nog. Wat ik fijn vind is dat het een 
doorzonwoning is met grote ramen. Het is hierdoor altijd zonnig en licht wat ik erg prettig 
vind. Het is ook fijn dat de keuken aan de achterkant is met een deur. In het begin was er 
geen stadsgas, dat waren we in Stompwijk wel gewend. We gebruikten gasflessen. Er was 
wel een douche maar geen geiser. Eerst hadden we geen wasmachine, later hadden we een 
langzaamdraaier met een wringer. Met een grote dompelaar maakten we het water warm, 
deze gebruikten we ook voor het lavet. Toen er aardgas kwam kregen we ook een geiser. 
In huis heb ik nog steeds geen centrale verwarming. Toentertijd zou dit een huurverhoging 
van 100 gulden per maand betekend hebben. Nu vind ik het teveel gedoe om het te laten 
aanbrengen. Ik hou mijn huis met drie kachels goed warm... 

Ook mevrouw Verhoog is dik tevreden met haar huis het is een prima eengezinswoning, 
met tuin voor en achter. Het huis is groot genoeg met twee grote en een wat kleinere slaap
kamer en een grote zolder, waar allerlei spullen staan die je niet dagelijks nodig hebt... 

Een roset op het plafond in een huis aan de Een tuin met berging in de Witte de With-
Kortenaerstraat. straat. 

Een schuurdeur, Trompstraat. De entree met trap in een huis in de 
Banckertsraat. 
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Het (laten) verhelpen van mankementen aan de woning 

Uiteraard gaat er ook wel eens wat mis in en om het huis. De manier waarop dat wordt ver
holpen en vooral door wie verschilt natuurlijk tussen koopwoningen en huurwoningen. Hoe
wel, veel bewoners uit de huurwoningen hebben ondertussen ook aardig wat zelf aan hun 
huis gedaan, maar voor de grotere zaken roepen zij de hulp van de huisbaas in. 

Mevrouw Hoogendam heeft een eigen huis en liep al snel tegen een probleem op. ...Mijn huis 
is gebouwd door Leen Bontenbal en eigenlijk vrij gauw was dat zijraam verrot. Ik zei: Leen, 
wie moet ik dat zijraam laten vernieuwen. Je hebt er akelige ramen ingezet. Hij begon te 
lachen, in die ouwe jas van hem, die zo over zijn schouder hing, want hij miste een arm en 
hij zei: "meid, het is een wonder dat de takken niet uit dat raam gekomen zijn. Dat hout 
was zo vers, dat wij zeiden: binnen de kortste keren spruiten de takken eruit. Maar ja, er 
moest zoveel gebouwd worden, dus we moesten het hout wel gebruiken". Hij zei: "ga maar 
naar Leune". Dus die heeft nieuwe ramen erin gezet... 

Mevrouw Reuneker weet nog dat er in het begin een keer een verstopping was. ...Ze kwamen 
er maar niet achter waar die verstopping zat. De riolen die liggen in een knik, het zevende 
huis ligt het hoogst. Lagerwaard uit het hoekhuis had het riool afgesloten en daardoor kon 
het water niet weg. Eigenlijk moest het water toen van laag naar hoog en dan nog via een 

Renovatie zeeheldenbuurt 
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«Si Ssrei Daöfmagüsas otö tórca y»s wefees ^ 

mi'sixs, dic--mr tgn^rt m<léeB idpi met éi 4 *" * 

Een artikel uit het Streekblad van woensdag 27 oktober 1976, waarin verslag wordt 
gedaan van de renovatie in de Zeeheldenbuurt. 
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Zicht op de Trompstraat met twee dalcopbouwen (fotograaf Aat Hoogland). 

zijpaadje naar de straat. Dat gaat natuurlijk niet. Niemand begreep hoe het zat, maar het 
water liep wel mijn kelder in. Toen hebben uiteindelijk mijn man en nog een buurman die er 
last van had toestemming gekregen van de politie om het bij de buren open te maken. Op 
die manier kwamen ze er achter, dat het riool was afgesloten bij Lagerwaard. Die waren er 
niet en daarom hadden ze het ook waarschijnlijk afgesloten. Het was wel vies hoor... 

Als huurder van het eerste uur heeft de heer De Jong een renovatie meegemaakt: ...toen 
hebben we aluminium ramen gekregen en een nieuw dak op de schuur. Ik heb eigenlijk nooit 
klachten gehad. Veertien dagen geleden zijn ze mijn verwarming nog wezen maken. Je 
krijgt wel steeds te maken met een andere eigenaar, maar ze informeren je wel per brief 
als ze je verwarming komen maken. Ik heb ook een keer een verstopt riool gehad en dat 
hebben ze ook gemaakt... 

Ook mevrouw Reeuwijk vindt dat als er mankementen zijn, deze snel worden verholpen. ... 
Eerst waren de huizen van de gemeente, daarna van Verantwoord Wonen en in die tijd heb 
ik eens een nieuwe stortbak in de wc gehad. Bij Vestia weet ik niet hoe dat gaat, want ik 
heb nog geen klacht of mankement doorgegeven... 
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Zicht op de vroegere situatie van de Evertsenstraat. In de huidige situatie zijn ondertus
sen vijf van de zeven huizen voorzien van een daliopbouw. De bewoners hebben hier een 
gezamenlijk initiatief genomen voor de opbouw. 

Andere bewoners zijn minder tevreden, zoals de heer en mevrouw Klos. Zeker als het over 
zaken gaat die binnen de vier muren moeten gebeuren, want ...als het binnenshuis was, 
moest je het al zelf doen, daar kwamen ze niet eens voor. Buitenshuis hebben ze een keer 
gerenoveerd, ramen eruit en nieuwe erin. Daar moest je weer meer voor betalen in verband 
met dat dubbele glas. Er zijn nog zat mensen, die geen dubbel glas en geen centrale verwar
ming hebben omdat het nogal wat duurder werd. Als je het er niet voor over had dan hoefde 
je het niet te laten doen... 

Van dorp naar stad 

Toen de Zeeheldenbuurt was gebouwd, zijn de bouwactiviteiten in de omgeving nog lang 
niet ten einde. Vlakbij, in de John McCormickstraat werd het eerste flatgebouw van Zoeter
meer neergezet. Niet iedereen uit de Zeeheldenbuurt was daar even blij mee. Maar me
vrouw Reeuwijk en de heren Van Oosten en Lindhout vonden het wel bijzonder ...een flatge
bouw had je niet anders gekend dan in de stad. Het was wel bijzonder dat dat ding aan de 
John McCormickstraat gebouwd werd... 
...Tijdens het wandelen gingen we vaak met ons hele gezin kijken. Dan gingen we naar bo
ven en hadden een mooi uitzicht. Op de terugweg haalden we vaak een klein zakje patat bij 
Westhoek... De heer De Jong vond het niet zo leuk, ...want het was hier een laagbouvwijk 
en dan ineens zo'n hoge flat dat vonden we niet zo leuk. Niemand eigenlijk, maar er werd 
toen nog niets tegen ondernomen, dat gebeurde toen nog niet. Tegenwoordig is dat natuur
lijk heel anders, als er tegenwoordig maar wat is dan zeggen ze meteen "Protest!". Dat had 
je vroeger niet zo. We vonden het niet leuk, maar het gebeurde... 

Voor mevrouw Reuneker betekende het dat haar ouders dicht bij haar in de buurt kwamen 
wonen, want ...mijn vader en moeder woonden heel vrij op de Voorweg over het water. Zij 
zijn daarna in de flat gaan wonen, omdat het huis aan de Voorweg afgekeurd was en ge
sloopt zou worden. Ze zijn altijd heel content geweest met hun flatje en dat hadden we 
nooit gedacht. Het is toch een behoorlijke overgang van de Voorweg naar zo'n flat. Ze heb
ben daar zo naar hun zin gezeten, echt waar, maar mij hoeven ze daar niet in te stoppen. Ik 
word 75 en ben het hier zo vrij gewend. Als mensen er naar hun zin wonen en het zijn je ou
ders dan accepteer je dat ook... 
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Mevrouw Hoogendam had niet zo veel met de eerste flat in Zoetermeer, want ik keek er 
niet tegenaan. De eerste flat waar ik op keek was die in de Piet Heinstraat. Dat vond ik echt 
wel heel jammer. Ik dacht: waarom doen ze dat nou? Ik begrijp er niks van en ik vond het nog 
kippenhokken ook en mensen stop je toch niet in kippenhokken? Wie wil daar nou in? Maar ja, 
mensen wilden toch. ledereen wilde toen een huis en er was toen woningnood. 

Zoetermeer groeide in zo'n dertig jaar uit van een dorp met circa 8000 inwoners naar een 
stad met meer dan 110.000 inwoners. In de Zeeheldenbuurt wonen nog veel oud Zoetermeer
ders. In eerste instantie ervaren zij de groei van de stad minder positief, maar gaandeweg 
zien ze ook de voordelen en waarderen zij de voorzieningen die een grotere stad met zich 
meebrengt. 

Mevrouw Reuneker heeft er eventjes aan moeten wennen, vooral aan dat nieuwe Stadshart... 
ik waardeer het nu best wel, maar ik zit lekker in het oude gedeelte. Zoetermeer is nu een 
stad, je kent de mensen minder goed en dat is het grote verschil met vroeger. Als je in het 
Dorp woont en door de Dorpsstraat loopt, kom je toch wel regelmatig oud Zoetermeerders te
gen. Dat betekent altijd even een praatje maken, ook als je ze in het Stadshart tegenkomt... 

Aan de ene kant vindt mijnheer De Jong het niet zo aantrekkelijk om in een stad te wonen, 
maar aan de andere kant toch weer wel ...ik vind echt dat we een leuke stad hebben. Zo klein 
als vroeger kan niet meer. De nadelen zijn dat alles veel duurder wordt. De voordelen zijn dat 
de voorzieningen enzo beter zijn geworden. Als ik nu uit dienst was gekomen, had ik mis
schien wel zo een huis gehad... 

Mevrouw Reeuwijk zegt: ...dat Zoetermeer zo groot is geworden, daar merk je niet zo veel van 
in het Dorp. Een groot pluspunt vind ik het Stadshart, daar ben ik heel blij mee. Ik ga ook 
vaak op dinsdag naar de markt... 

Mijnheer Van Oosten denkt er bijna net zo over ...we merken er weinig van, het is alleen wat 
drukker, maar de echte dorpskern zit hier. In het Dorp kom je altijd wel iemand tegen, waar 
je een praatje mee maakt. Dat is 
in het Stadshart minder. Er is veel 
meer accommodatie, ook op sport
gebied. De kinderen kunnen hier 
naar de middelbare scholen en dat 
is toch wel een voordeel. Het 
Alfrink was een van de eerste 
noodschooltjes en daar konden 
onze jongens naar toe. Anders 
hadden ze toch naar Voorburg 
gemoeten... 

Ook mevrouw Hoogendam ziet 
voor- en nadelen ...ik bedoel, het 
voordeel is, dat kinderen alle soor
ten scholen kunnen bezoeken, dat 
er heel veel sportverenigingen zijn 
gekomen. Nou was Pro Patria er 
toch al, dus we konden sporten, en 
DSO was er ook al. Maar goed er 
zijn allerlei andere sporten bijge
komen, vechtsporten, verdedi-
gingssporten. Ik ben daar niet zo 
voor, maar ze zijn er. Verder vind 
ik dat er toch ook een heleboel 
nadelen aan zitten. Er is geen 
sociale controle meer. Je moet nu 
wijkgericht gaan denken, vroeger 
was het dorpsgericht en dat is 

jammer genoeg helemaal over... Hoogbouw in de Zeeheldenbuurt, de Van Brakelstraat 
(fotograaf Aat Hoogland). 
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De heer en mevrouw Klos vinden het niet leuk, te druk ...je loopt overal tegen mensen aan, 
overal waar je komt. Het is voor mij met het werk eerst nog wel een beetje voordelig ge
weest. Maar dat was later ook over. De uitbreiding had van ons niet gehoeven. Het heeft 
zijn voordelen ook wel weer. De scholen bijvoorbeeld. De kinderen hoefden niet naar Delft 
of naar Voorburg, die hadden hier hun school. Ja, dat scheelt natuurlijk allemaal, alles was 
aanwezig. Wij woonden eerst in Bleiswijk in een vrijstaand huis maar toen wij hier kwamen 
wonen moesten we ontzettend wennen aan al die huizen, overal huizen... 

De helft van de groei was genoeg geweest voor de heer Kieven. ...Toen Zoetermeer de helft 
kleiner was dan nu had het voor mij eigenlijk dezelfde voordelen als nu. Je kon er al snel 
allerlei sporten beoefenen. Dat had met de helft ook allemaal in stand gehouden kunnen 
worden.Voor mijn bedrijf, de kapperszaak, maakt het ook geen verschil. Immers al vijf a zes 
jaar na de oprichting was deze al zo groot als nu. De zaak zou groeien als ik in een andere 
wijk ook een zaak zou beginnen. Voor mij had de groei van Zoetermeer bij de helft van wat 
het nu is dus mogen stoppen. Wat je ziet door het steeds verder uitgroeien met de bouw van 
Rokkeveen, Noordhove en Oosterheem, is dat het buitengebied steeds verder weg komt te 
liggen. Wat wel goed is in Zoetermeer is dat al die wijken eigenlijk opgezet zijn als kleine 
dorpen, waar alle voorzieningen ook aanwezig zijn. Het Stadshart heeft een aparte functie. 
Zelf vind ik de Dorpsstraat goed, en dan had je een tijdelijk winkelcentrum Soeterweide met 
wat grotere winkels ook prima. Er was veel parkeergelegenheid. Dat was voor Zoetermeer, 
denk ik, genoeg... 

Zoetermeer had gerust een beetje kleiner mogen blijven van de heer en mevrouw Lind
hout ...het had een klein dorp moeten blijven, dat was toch veel gezelliger. Ze moeten mij 
niet in die nieuwbouw zetten, want daar weet ik nergens de weg. Er zijn wel meer sport
mogelijkheden en scholen gekomen maar, ik ben helemaal geen sportmens. Het had voor mij 
niet gehoeven en er waren hier toch ook al scholen... 

De Zeeheldenbuurt gezien vanaf de hoogbouw in de buurt (fotograaf Aat Hoogland). 
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5. De winkels: verhalen van 't Plein 

Piet Heinplein 

De winkels staan eigenlijk aan de Piet Heinstraat, maar iedereen noemt het gebied met de 
winkels, het parkeerterrein en de eensgezinswoningen het Piet Heinplein en de echte Zee
heldenbuurtbewoners noemen het gewoon ' t Plein. De winkels aan het Plein staan in het 
centrum van de Zeeheldenbuurt en geven de buurt de nodige levendigheid. Het Piet Hein
plein snijdt de buurt eigenlijk in tweeën. Het plein is in 1959 gebouwd. Boven de winkels 
werd ook een flat van drie hoog gebouwd met portieken en woningen. Het is een klein 
buurtwinkelcentrum met zeven winkels naast elkaar. Voor Zoetermeer was dit eigenlijk het 
eerste echte buurtwinkelcentrum. Voor de winkels is een brede stoep en tegenwoordig is er 
ook een fietspad tussen de stoep en de rijweg. Het pleintje dient vooral als parkeerplaats. 
Aan de ene kant ervan zijn de winkels en aan de andere staan nog een 7-tal eengezinswonin
gen, zoals in de rest van de Zeeheldenbuurt. 

De winkels 

Geen van de ondernemers die begin jaren zestig vol goede moed met hun winkel aan het 
Piet Heinplein startte zal men er thans nog als nering doende aantreffen. Wel zijn er nog 
dezelfde soort winkels en degene die er nu al meer dan vijfendertig jaar voor zorgt dat een 
deel van de Zoetermeerders er verzorgd uit ziet is kapper Kieven. Het buurtwinkelcentrum 
heeft in de loop van de tijd veel bedrijven zien gaan en komen. 
Vanaf 1989 houdt de gemeente een jaarlijks overzicht bij welke winkels er zijn, maar met 
de herinneringen van de bewoners ontstaat toch een redelijk compleet beeld. Op de hoeken 
zit al een hele lange tijd Kieven Haarmode en Wijnands Onderdelen. Ook is naast Wijnands 
altijd een supermarkt geweest, waarvan dan wel steeds de eigenaar en daardoor ook de 
naam is gewijzigd. Deze supermarkt is twee keer zo groot als de andere winkels. 

Groenteboer Bregman 
Groente en fruit 

't Plein 
1993-1996 Anyf loer 

1996 MC Display Cash 
en Carry 

\ 
vanaf 
1967 

Kapper 
Kieven 

vanaf vanaf 
1998 2001 

Toko Ram's 
Makhota Travel 

service 

1962-1967 
kapsalon 

A\aison Henriette 

Slager De Kroes 
Slager van Dijk 

tot 2001 Slagerij Vrijenhoek 
2001 Ram's tropical food & supermarkt 

2002 Slagerij mini markt May Van Emmerik 
Elektronica 

Bakker Hekker 

Melkboer/gezondheidswinkel 
Arkesteijn 

1990-1992 Bakkerij 't Plein 
1992-1997 Bakker Ammerlaan 

Piet Heinstraat 
Sinds ±1989 vanaf 

2004 
Ram's tropi
cal food Zozan 
(heet nu: slagerij & 
Ram's Roti super
shop) markt 

vanaf 2004 

Narain's tropical 
foods a supermarkt 

Wijnands 
Onder
delen 

tot 1995 Zelfbedienings-winkel Boon 
1995 Garantmarkt 

1996 Ram's tropical food & supermarkt 

vanaf 1961 
Piet Heinplein Bloemenshop 

Snelbuffet 
Piet Heinplein 

De Orchidee 
Heijnen parkeerplaats 

Piet Heinplein 
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De winkeliers die hier startten hadden ook een woning boven de winkel. Van Emmerik heeft, 
als eerste bewoner destijds, geruild met Boon, omdat deze laatste meer kinderen had. 

De eerste kapperszaak waar nu Kieven Haarmode zit, heette kapsalon Maison Henriette. De 
man van Henriette, Alfons Nouwen was de eigenaar en die verkocht de zaak aan Kieven. Dat 
de zaak ook weer andere kappers op weg kon helpen, blijkt uit het verhaal van een werkne
mer uit die tijd. Henk Overkamp was bij Henriette en later bij Kieven tot 1976 in dienst. 
Overkamp werkte vijf jaar bij kapsalon Marion in de Driemanspolder en heeft nu al 23 jaar 
een eigen zaak in de Mecklenburgstraat. Maar hoe is Kieven Haarmode nu op het Piet Hein
plein verzeild geraakt? Hij vertelt zijn verhaal. 

De kapper vertelt 

Naam 
geboortedatum 
geboorteplaats 

straat 
in Zeeheldenbuurt sinds 

berooD 
eerste bewonei 

de heer Rob Kieven 
18 oktober 1963 
Rijssen 
werkt op Piet Heinpleit' 
1967 (nu niet meen 
kapper 
nee 

...Mijn ouders zijn hier naar toe 
gekomen in februari '67, ik 
was toen drie, zegt Rob Kie
ven. Ze zijn toen ook de kapsa
lon begonnen, de woning hoor
de erbij het was een combina
tie. Nu ik daar op terugkijk, 
wij kwamen uit Twente, daar 
bewoonden mijn ouders met 
ons een twee-onder-één-kap 
woning met 500m2 grond en 
een garage, was dat een hele 
verandering. Mijn vader heeft 
dat toen verkocht om met dat 
geld hier te kunnen gaan wer
ken als kapper. Hij was toen 
veertig. Ik ben nu zelf ook 
veertig, heb ook drie kinderen. 
Nu ga je je realiseren wat voor 
'n stap dat eigenlijk geweest 
is. Toen ze hier kwamen stond 
er een bord bij de Schinkel 
'wijk in aanbouw'. In Rijssen 
werden er geloof ik drie huizen 
per jaar gebouwd en hier had
den ze het over een wijk. Het 
was toen een beetje einde ver
haal van de woningnood, die 
werd toen aangepakt. We hebben wel tien jaar hier in de flat gewoond voordat we naar een 
eengezinswoning verhuisden. 
Mijn vader is vanuit Twente naar Zoetermeer gekomen, waarom kan ik hem niet meer 
vragen. Ik denk dat hij het idee had dat het westen vooruitstrevender was. Hij deed ook aan 
wedstrijdwerk in het kappersvak en zal dus zondermeer in contact zijn gekomen met kap
pers uit het westen. Op het moment dat hij besloot weg te gaan werkte hij samen met twee 
zussen en een broer bij zijn vader in de kapsalon. Natuurlijk waren de consequenties groot 
voor ons gezin maar ook voor de thuissituatie in Rijssen want daar ging een hele goede 
kracht weg. Ik denk dat hij de stap heeft genomen omdat hij dacht: "Den Haag en omstre
ken, daar gebeurt het". 
Ik heb geen redenen om hier weg te gaan, zoals mijn vader die had toen hij deze kant op 
kwam. Ik heb een heerlijke zaak, heerlijke klanten, fijn personeel, waarom zou ik weggaan. 
Mijn vader heeft een grote stap genomen. Als ik nu weieens in Rijssen kom dan weet ik ook 
dat het hele verhaal dat het hier gebeurt, achterhaald is. Daar zijn ze nu ook heel modern. 
Misschien nog wel meer dan hier, omdat er toch een beetje op hen neergekeken wordt, zo 
van 'in het oosten zijn het allemaal boeren'. Dat is echt niet waar. Je hebt daar wel de 
ruimte. Aan de andere kant als je hier in Zoetermeer op de fiets stapt, merk je dat de stad 
heel goed in elkaar zit. Je hebt genoeg groen, ik heb niet het gevoel dat ik door een hele 
drukke stad fiets. 
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Hoe lang het Piet Heinplein bestaat weet ik niet, ik moet terugrekenen. Toen mijn vader de
ze zaak kocht bestond hij vijf jaar. Wij zitten hier nu 37 jaar. In ieder geval dus al 42 jaar. 
Er zijn altijd winkels geweest. Het was toen wel echt een buurtwinkelcentrum, met winkels 
voor de eerste levensbehoeften: een bakker, een slager, een melkboer en een groenteboer. 
Wij hadden de kapperszaak en op de andere hoek heeft altijd iets met elektronica gezeten. 
Het is wel veranderd en ik denk dat dat eigenlijk in alle buurtcentra in Nederland zo is. Door 
de komst van de supermarkten en door de toenemende mobiliteit van mensen kunnen zulke 
buurtcentra eigenlijk niet meer overleven. 
Het is wel jammer dat het zo veranderd is. Je kwam hier altijd de mensen uit de buurt te
gen, iedereen kende iedereen. De Dorpsstraat heeft dat nu een beetje overgenomen. Ik heb 
10 jaar in de Molenstraat gewoond, nu woon ik in de Leyens. Het leuke van wonen in het 
Dorp was dat je met het boodschappen doen of als je de hond aan het uitlaten was, mensen 
uit het Dorp tegenkwam. Dat geeft meer een soort samenleving. Het is een groot verschil 
met waar we nu wonen. Wij racen nu ook naar een supermarkt en halen daar alles tegelijk. 
Het hoeft niet eens een winkel in de buurt te zijn. Het sociale aspect is dan ook weg. Toen 
ik daar ging wonen dacht ik: oh leuk die en die ken ik daar in de buurt. Maar je komt ze 
nooit tegen, dat is een groot verschil tussen het Dorp en de andere wijken denk ik. Wat dat 
betreft is het jammer dat het hier op het Plein veranderd is, maar het is gebeurd. De win
kels die er nu zijn hebben niet direct met de wijk te maken. Klanten komen overal vandaan, 
dat geldt ook voor mijn zaak. Ik ben niet afhankelijk van de buurt. Toen wij hier kwamen 
werden er wel veel huizen gebouwd, maar niet veel winkels. Eigenlijk was er een gebrek aan 
winkels. We groeiden dan ook heel snel uit tot een grote zaak, dat gebeurde in vijf a zes 
jaar. Onze klanten van destijds wonen nu verspreid door heel Zoetermeer. Via mond tot 
mond reclame hebben we onze klanten overal vandaan. Zo'n tien a vijftien procent komt uit 
de wijk, tien procent komt zelfs van buiten Zoetermeer. Daarom zitten wij hier nog wel en 
de bakker, de slager en de groenteboer niet meer. Als één van hen vertrekt, verdwijnen er 
voor de andere winkels ook klanten. 

Een foto van de Piet Heinstraat met winkels en daarboven woningen uit de begintijd, want 
van Emmerik zit nog op de hoek (fotograaf Jos Pe). 
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Het Piet Heinplein was eigen
lijk het centrumpje van Zoe
termeer. Je had er niet alleen 
de markt maar ook de jaarlijk
se Taptoe, de Wielerronde en 
soms waren er demonstraties 
van Pro Patria. Dat was span
nend, want als er hekken ge
plaatst werden, wist je dat er 
wat ging gebeuren, die sfeer 
was er zeker. Het waren ook 
veel festiviteiten die echt bij 
een dorp horen en die je te
genwoordig ook nog tegenkomt 
in kleinere plaatsen. Zoeter
meer was toen echt een dorp 
met een actief verenigings
leven. Die verenigingen zijn er 
nog wel, maar niet meer zoals 
toen. 
Vroeger was er wel een winke
liersvereniging, die werd geleid 
door meneer Boon. De activi
teiten waren heel beperkt. Er 
werd wel eens gezamenlijk ge
adverteerd en Sinterklaas werd 
betaald uit een potje. Verder 
was er niet zo heel veel con
tact. We hadden als klein cen
trum ook niet veel te bieden, 
een braderie was bijvoorbeeld 
niet haalbaar... 

H E Y N E N ' S 

PIET HEINPLEIN 
TELEFOON 3563 

Zbctertttcer's modernste snelbaffetl 

Ai onze artikelen worden volautomatisch gekoeld en 
gebakken. 

Speciaal aanbevolen div. smaken ijs (in verschillende 
maten), goudgele patat è frites, gekoelde limonades 
(grote en kleine flessen). 

Iedere dag (behalve donderdags) geopend van 't, middags 
3 nar tot 's avonds 12 eur. 

Een advertentie uit een oude adressengids 
van Zoetermeer. 

De bewoners over hun buurtwinkels 

Bij de opening van het winkelcentrum vestigden zich er met name winkels waardoor de 
buurtbewoners in hun eerste levensbehoeften konden voorzien. In de loop van de jaren is de 
samenstelling van de winkels veranderd en daardoor is het winkelbezoek door de buurtbewo
ners ook minder geworden. Zij gaan nu vooral boodschappen doen in de Dorpsstraat, maar 
velen weten nog wel hoe het vroeger was. 
De dames Klos en Reeuwijk deden er vroeger altijd hun boodschappen: ...bij Bregman, de 
groenteboer en bij Arkesteijn, waar je dan kaas haalde, bakker Hekker zat er en Boon, een 
kleine zelfbedieningswinkel en een gezondheidswinkel. Het is nu allemaal Surinaams. Een 
Surinaams Reisbureau, een Surinaamse supermarkt en een slager en dan heb je Wijnands en 
Kieven en dan is het op. Nu kom ik er nooit meer, ik doe mijn boodschappen in de Dorps
straat... 

Mijneer de Jong vindt ook dat er veel veranderd is. ...Ik deed er wel boodschappen en doe 
dat nog wel als ik iets vergeten ben. Dan ga ik naar dat supermarktje. Vroeger had je er een 
kruidenier. Boon en daar deed je dan je boodschappen. Er zit al jaren een kapper. Maar zo 
langzamerhand zijn al die zaakjes weg, er zitten nu anderen in. Ik ga er ook nog wel eens 
wat halen. Ze zijn wel wat duurder als op het Dorp... 

Mevrouw Hoogendam heeft de beste herinneringen aan de vroegere winkeliers in het winkel
centrum en zij kan er over vertellen of zij gisteren nog bij hen in de winkel stond: ...Ik deed 
er al mijn boodschappen. Henkie Vrijenhoek, die kon ik gewoon bellen en dan zei ik: 
"Henkie, ik ben mijn vlees vergeten. Leg even 'n biefstukje in de schuur." Dat deed hij dan 
netjes en Koosje Sentel, die vroeger bij me speelde, had er 'n groentewinkeltje. Ook tegen 
hem zei ik: "Koos, leg even iets klaar, wat ik gauw op kan eten, want ik heb vanavond nog 
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een vergadering." Ik kwam dan pas om 8 uur uit de gym en om half 9 moest ik dan vergade
ren. Daarom moest ik dan snel iets eten en dan hup weer weg. Hij maakte dan iets van fruit
salade. Bij Boon haalde ik de boodschappen. Dat was lekker dichtbij en mijn brood bij Hek
ker, de bakker. Het was een heel leuk centrum. Wij vonden die winkel van Boon, 'n super
markt, best leuker dan die venkel van kruidenier Roos in de Dorpsstraat, waar je achter de 
toonbank dingen moest bestellen. Op zaterdag ging ik Koos en Henk altijd betalen. Ik vroeg 
ook aan Koos: kan je nog voor ananasmeloenen zorgen? Dan zei hij: ja, maar dan krijg ik er 
zes. Dan zei ik, nou dan neem ik er twee en Jopie, die neemt er twee en die andere twee 
raak je ook wel kwijt. 
En dan natuurlijk kapper Kieven. Mijn moeder ging iedere week naar Kieven. Kieven bracht 
mijn moeder met de auto naar huis. Ja, dat zijn kappers, die vind je nergens meer. De sfeer 
is daar nog zo. Ik heb bij de Zeeheldenbuurt, maar vooral bij dat straatje, 'n heel goed ge
voel. Het patatboertje. Piet Heijnen is later gekomen. De bloemenman ook, die had eerst 
een hele ouwe kar, die op een gegeven moment door z'n wielen zakte. Hij heeft toen toe
stemming gekregen om dat winkeltje te maken. Dat vind ik ook heel gezellig, maar het is 
jammer, dat er op dit ogenblik teveel auto's staan van winkelend publiek. Mensenlief, ik 
heb wel 12 deukjes in mijn auto. Ja, hij staat er ook altijd. 
Het is leuk om aan zo'n pleintje te zitten, want je ziet veel mensen voorbij lopen. Ze gaan 
boodschappen doen, ze maken een praatje. Je hebt het gevoel van vrijheid, want door het 
plein is het een beetje open. Je hebt ook niet direct buren aan de overkant. Die flat is ver
der weg, maar hij is hoog genoeg. Op het ogenblik is het winkelend publiek voor het groot
ste deel allochtoon, omdat die winkels zo veranderd zijn. Toch haal ik daar nu ook nog wel 
boodschappen, hoor. Die slager, daar is niks mis mee. Hij is een heel aardige man. Als ik een 
doos kleren opstuur naar Roemenië, dan haal ik bij hem lege dozen, dan zegt hij: J i j , aardi
ge vrouw, dus hij vindt mij ook aardig... 

De woningen op liet Piet Heinplein in 1960, in een tijd dat op het Plein nog geen winlieltjes 
zijn gevestigd (fotograaf Jos Pe). 
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De markt 

Jarenlang was er op vrijdag markt op het Piet Heinplein. De markt heeft op verschillende 
plaatsen gestaan. Van het Piet Heinplein is de markt verhuisd naar de Osylaan. Vandaar is 
hij via Soeterweide uiteindelijk op de Markt in het Stadshart terecht gekomen. Tegenwoor
dig is het gesplitst, op vrijdag is er markt in Rokkeveen en op dinsdag en zaterdag dan op de 
Markt in het Stadshart. De bewoners van de Zeeheldenbuurt die er langer wonen weten zich 
de markt op hun eigen Plein nog goed te herinneren en zij kijken er overwegend met een 
positief gevoel op terug. 

Zo ook mevrouw Lindhout en die zal de eerste keer dat de markt er was nooit vergeten. ...Ja 
nou, of ik dat weet! Toen hij er voor de eerste keer was, was onze oudste zoon een jaar of 
vijf en die was er ook wezen kijken, zonder mij natuurlijk. Hij kwam terug met een rol 
snoep. Ik zeg: "jongen, hoe kom je daar aan"? En toen zegt hij: "die kan je daar zo maar 
pakken". Ik zeg; "maar dat is niet de bedoeling, dat mag niet hoor"... 

De heer de Jong weet zich al die verhuizingen van de markt nog levendig voor de geest te 
halen en is ook nu nog altijd een trouwe marktbezoeker. ...Ja de markt is op het Piet Hein
plein gestart. Degene die een auto hadden moesten 'm dan ergens anders neerzetten. Een 
gezellig marktje hoor. Toen is hij verhuisd naar de Dorpsstraat en uiteindelijk naar het 
Stadshart. Ik ga elke dinsdag en vrijdag naar de markt en dikwijls ga ik zaterdag ook nog 
even naar het Stadshart. Ik ga ook wel naar Rokkeveen, dat is ook wel een leuk marktje 
hoor... 

De vrijdasmarkt op het Piet Heinplein (fotosraaf W. de Maar). 

Mevrouw Hoogendam keek uit over de markt. ...Ja.dat was echt gezellig. Ik weet nog wel, 
dat de oude Boon dan achter de kraampjes liep en alle sinaasappels opraapte. Die perste hij 
dan uit en als hij mijn dochter Dea dan zag die om negen uur uit gym kwam, bracht hij zo'n 
grote beker sinaasappelsap en dan zei hij: "hier meid, dat moet j i j eerst maar eens opdrin
ken, je ziet zo wit". Ze was natuurlijk 'n beetje slank. "Ik had er wel 18 vandaag en die heb 
ik allemaal uitgeperst"... 
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Mevrouw Klos denkt bij de markt vooral aan de dingen die ze er kocht en met wie ze er heen 
ging. ...Ik herinner me nog wel dat ik altijd bij mijn moeder ging werken, maar als er markt 
was zei ik: "ma vind je het niet erg als ik wat eerder wegga, want ik wil zo graag naar de 
markt?" Ik heb toen eens twee cyclamen gekocht en dat was een uitgave hoor! Dat weet ik 
nog zo precies. Ik ging er ook met de kinderen heen tegen de kerst, dat waren echt hoogte
punten... 

Ook mevrouw Reuneker denkt daaraan ...Dan kreeg mijn zoon Ruud van mijn moeder altijd 
een zakje Cornuco's, van die kaaschips. Ruud kon toen nog niet zo goed praten en dan zei 
hij "Oma, krijg ik dan van die colloojes?". De markt is toen naar de Dorpsstraat verhuisd en 
uiteindelijk is hij in het Stadshart terecht gekomen. Nu ga ik ook nog wel naar de markt 
hoor, op zaterdag loop ik altijd met mijn zus even over de markt... 

Mevrouw van Reeuwijk vond het jammer dat de vrijdagmarkt wegging. Het was altijd een 
heel familiegebeuren. ...Ik kwam er graag. Twee van mijn dochters hebben bij koekkraam 
Vogel gewerkt. Mijn zussen uit Stompwijk kwamen ook altijd hier naar de markt. Ik weet nog 
dat je voor 15 cent een klein patatje kon kopen. Kousen Nel staat nu nog steeds in het 
Stadshart op de markt met haar kraam. Nu ga ik naar de markt in het Stadshart... 

Ook mevrouw van Oosten moest aan het vertrek van de markt wennen . ...De markt was heel 
gezellig hier. Hij is er heel lang geweest, maar hij ging op een gegeven moment naar de 
Osylaan, achter het Dorp. Ik moest er ontzettend aan wennen dat de markt hier weg was. 
Meneer van Oosten had daar minder moeite mee. ...Wij hadden op vrijdag altijd dat zware 
verkeer door de straat. Dat kon niet rechtdoor en dan kwam alles de De Ruyterstraat in en 
dan mochten ze de eerste straat niet in en kwamen ze dus door de tweede straat en dat was 
de Evertsenstraat. Het waren soms wel een stuk of tien auto's op een middag. Ik vond het 
een probleem, je kon het ook in het huis zien, want op de lateien boven in de slaapkamer 
kon je behang plakken wat je wilde, maar er kwamen meteen weer scheuren in. Voor dat 
zware verkeer, was de straat veel te smal. Niet dat het huis er nu zoveel slechter van is ge
worden, maar toen het verkeer niet meer door de straat kwam, scheurde het behang ook 
niet meer. Ik vind het zo wel prima... 

De aanwezigheid van de markt zorgde ook voor de nodige bekendheid van het Piet Hein
plein, iets wat wel handig was voor de winkeliers. ...Het was niet zo dat we het op de markt
dagen veel drukker hadden. De markt trok natuurlijk wel veel mensen overal vandaan. Bijna 
iedereen wist dan ook: waar de markt op vrijdag is, daar zit een kapper op de hoek. Toen 
die verdween moest je wel eens uit gaan leggen waar je zat, dat was wel vreemd... 

V o o r e e n g r o o t a s s o r t i m e n t 

I n r e f o r m - e n d i e e t v o e d i n g . 

Zoetermeer's 
Reform- en 
Dieethuis v n r - iw 

P. Heinplein 22, Zoetermeer, Tel. 079-164632 

Een advertentie uit de adressengids van 1979. 
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Andere gebeurtenissen op 't Plein 

Behalve de markt vonden er regelmatig andere activiteiten plaats op het Piet Heinplein. 
Natuurlijk waren zij bedoeld voor de gehele Zoetermeerse bevolking, maar de bewoners van 
de Zeeheldenbuurt zaten letterlijk op de eerste rij. De dames Van Oosten en Hoogendam 
weten er alles van....met Koninginnedag gaf Pro Patria er demonstraties. En Kunst en Vriend
schap gaf er muziekuitvoeringen... 
Bij de gymnastiekdemonstraties op het Piet Heinplein was mevrouw Hoogendam zelf betrok
ken bij de voorbereidingen. ...Er werd veel gedaan. We gaven er de gymuitvoeringen, alle 
auto's weg, taptoe van Kunst en Vriendschap. Ja, allemaal in de 'Spagaat', de gymzaal aan 
de Schoolstraat, opstellen en marcheren naar het Piet Heinplein. Keurig achter Piet Heijnen 
wachten en dan je uitvoering doen. Ik liep soms wel anderhalf uur te vegen met de bezem, 
waar ze bijvoorbeeld moesten paardspringen, want op dat strookje mocht geen steentje lig
gen. We sloten vaak af met een volksdans, met een zaklamp in je hand. Dat gaf een heel 
bijzonder effect, want het werd dan al een beetje donker... 

Nog meer sportiviteit als de wielrenners hun ronde kwamen afleggen in ' t Dorp voor de ron
de van Zoetermeer. Kapper Kieven ziet de wielrenners nog langs komen: ...het was dan altijd 
heel druk. Ik kon als klein ventje niks zien. Wij hadden hier in onze flat kiepramen en die 
heb ik toen in mijn slaapkamer opengezet. Daardoor kon ik lekker, met mijn beentjes 
buiten, gaan zitten kijken. Ik kon alles prima zien, omdat ik overal over heen keek. Piet 
Heijnen, van de overkant, zag mij zitten en vond het een minder goed plan. Ik werd dus in 
mijn kippennekkie gegrepen en binnenboord gehaald... 
Rob Kieven weet echter ook nog wel dat er op het plein iets te beleven viel, zonder dat het 
speciaal was georganiseerd, want in de portieken zocht vooral de jeugd soms haar vertier. 
...Wij woonden boven de winkel en het portiek was eigenlijk één van de eerste hangplekken. 
Het was natuurlijk een prachtige plek, je stond er altijd mooi droog. In het portiek stonden 
nogal eens jonge stelletjes. Je ving dan wel eens wat op. Bijvoorbeeld dat een jongen het 
uitmaakte met een meisje of omgekeerd, met alles wat daarbij hoorde. 
Ook met Oud en Nieuw was het altijd heel spectaculair wat hier gebeurde, ledereen kwam 
dan hier naartoe. De mensen van het woonwagenkamp zetten hier dan wat auto's neer, die 
gingen dan natuurlijk in de brand en er was heel veel vuurwerk. Helaas was de telefooncel 
dan ook wel eens aan de beurt. Nu gebeurt er helemaal niks meer, dat is eigenlijk best wel 
jammer... 



6. De mensen in hun buurt 

De meeste bewoners die in dit boekje aan het woord zijn, wonen al vele jaren in de Zeehel
denbuurt. Ze hebben hun kinderen in deze buurt zien opgroeien en deelden lief en leed met 
familie en buren. In dit hoofdstuk vertellen de bewoners hoe het was om in deze buurt te 
spelen en met elkaar samen te leven. 

De kinderen groeien op 

Zeker in de beginjaren was het een kinderrijke buurt. De bewoners die aan het woord zijn, 
hebben allemaal zelf één of meer kinderen en zij weten niet alleen de verhalen te vertellen 
over hun eigen kinderen maar ook over de anderen uit de buurt 
Als mevrouw Reuneker aan het tellen gaat komt zij op tientallen kinderen ...nou die hebben 
altijd heel lekker met elkaar gespeeld. Het was een hele kinderrijke buurt. Als ik nu naga: 
hier op de hoek hadden ze er één, op nummer twee hadden ze er ook eentje, Demeijer had 
er vijf, Aad Kooij had er vijf, daarnaast twee, dus echt wel een kinderrijke buurt. Waar nu 
een ander woont hadden ze er wel zeven of acht en wij zelf ook natuurlijk, want ik heb er 
ook acht gehad en dan hadden ze er bij van Eekelen vijf en bij Viegen hadden ze er ook vijf. 
We hadden met z'n allen echt een hoop kindertjes, die natuurlijk heerlijk met elkaar spelen 
konden, maar ook wel eens 
met elkaar vochten natuurlijk... 

In haar huis ging het ook prima 
met acht kinderen ...Ach, er 
gaan zoveel makke schapen in 
een hok. In de grootste achter
kamer, stonden twee stapel
bedden en daar sliepen mijn 
jongens. Nooit geen herrie 
hoor, echt niet. Op het kleine 
kamertje daar sliepen de mei
den ook in twee stapelbedden. 
Dat is prima gegaan en Nicole 
heeft nog lang bij ons geslapen 
in een ledikantje. Toen zij wat 
groter werd gingen er al wat 
de deur uit om te trouwen en 
één van mijn dochters is over
leden aan leukemie en toen 
werd dat kamertje voor Nicole. 
We hebben het helemaal leeg
gemaakt toen ze met school-
verlatersdagen weg was. Ze 
was toen ongeveer 12 jaar en 
ging daarna naar het Alfrink-
college. Dat was één van de 
eerste scholen waar de kinde
ren na de lagere school in Zoe
termeer naar toe konden gaan. 
Die school stond hoog aange
schreven wat betreft de nor
men en waarden. Toen ze dus 
weg was hebben we het hele 
kamertje mooi gemaakt, een 
leuke lamp gemaakt, een kleed 
en een nieuw bed, een hele 
leuke kamer werd het... 

Er groeien veel iiinderen op in de Zeeheldenbuurt. 
Hier mevrouw Teeuw met kind (foto familie Teeuw). 
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Het vijvertje tussen de Kortenaerstraat en de Van Galenstraat biedt de kinderen veel 
vertier (foto familie Teeuw). 

...Bij mij in de schuur speelden altijd een heleboel kindertjes, vertelt mevrouv^ Hoogendam. 
Wij hadden zo'n speelgoedtelefoontje en op 'n gegeven moment spelen er 'n paar kinderen 
bij ons in de schuur als Wil Sentel komt vragen: "waar is Koossie van mij? Die heb ik al 'n 
hele tijd niet gezien." Ik zeg: "ik heb geen idee, ik zal even bellen." Ze kijkt me aan, ze 
zegt: "bellen?" Dus ik bel en zeg: "is Koosje daar? Ja, dan moet hij even direct naar de keu
ken komen." Twee tellen later staat Koosje in de keuken. "Nou", zegt Wil, "ben j i j zo rijk 
dat je twee telefoons hebt? Hier één en ook nog één in de schuur?" Ik zeg: " j a Wil, maar dit 
is een speelgoedtelefoontje"... 

Er werd niet alleen op straat gespeeld, maar ook binnen. De zoon van de heer De Jong 
woonde op de vliering, ...dat vond hij prachtig! Met een bakkie, weet je wel lekker ouwehoe
ren in de lucht. Er kon een eenpersoonsbed staan en je moest er met zo'n losse trap naar 
toe, zo'n vlizotrapje, maar dat was geen probleem. Wij waren allemaal niet zo moeilijk in 
die tijd... 

Het valt de heer Klos op dat de kinderen die zijn opgegroeid in de Zeeheldenbuurt eigenlijk 
allemaal wel goed terecht zijn gekomen. ...Weet u wat eigenlijk ook wel typisch is. Ik ken 
bijna alle mensen in de buurt en die hadden allemaal kinderen van dezelfde leeftijd. Ik ben 
nog nooit iemand tegengekomen die zei: "mijn jongen heeft geen werk". Wij kennen na
tuurlijk eikaars kinderen en dan vraag je wel eens wat doet die en wat doet die, maar er is 
er niet één die werkloos is. Ik vind dat een groot pluspunt voor deze wijk. Dat de mensen 
allemaal aan de arbeid gekomen zijn en ze hebben best allemaal goede banen... 

De kinderen blijken soms ook van invloed om in de buurt te blijven wonen, want de heer en 
mevrouw Van Oosten hebben ooit nog eens op het punt gestaan om te verhuizen ...toen had
den ze die huizen gebouwd op het eiland, bij de Kadelaan, op die punt. Daar zijn we wezen 
kijken. De kinderen waren een jaar of 10-12, maar die wilden er helemaal niet heen. Ze wil
den hier op school en bij hun vrienden blijven. Wij dachten: waarom moeten we eigenlijk zo 
nodig verhuizen als de kinderen het niet willen. Wij hebben toen een verbouwing gedaan... 
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Kinderopvang 

In de Trompstraat is een kinderdagverblijf gevestigd, kinderdagverblijf 'Het Eendennest'. 
Mevrouv^ Reuneker woont er tegenover en weet zich te herinneren dat dit niet altijd zo is 
geweest. ...Eerst is dat kantoor geweest, waar de hele dag mensen zaten, maar het is eigen
lijk gebouwd als kleuterschool. Ze waren die aan het bouwen toen mijn jongste dochter 
Nicole heel klein was. Ik had al tegen haar gezegd: "Dan ga j i j daar aan de overkant naar 
school". Dat leek me wel handig de jongste van de acht zo lekker dichtbij op school, maar 
een echte kleuterschool is het nooit geworden. Het heeft een tijd leeg gestaan en eerst is 
het kantoor geworden en daarna kinderdagverblijf... 

Dit kinderdagverblijf is een meer moderne vorm van kinderopvang. Nu wellicht heel gewoon, 
maar vroeger ging dat vaak anders. ...Er was geen kinderopvang, moeder was thuis zegt de 
heer De Jong en volgens de dames Hoogendam en Klos zorgde je ook wel voor eikaars kinde
ren. Als ik op woensdag bij mijn vader ging werken en Cees-Jan om half twaalf uit school 
kwam, vroeg ik aan mevrouw Gareman: "wilt u even naar Cees-Jan kijken als hij uit school 
komt" en dat ging altijd. 

De heer De Jong voegt nog toe dat het met de komst van buurtcentrum KomOp, zo'n veertig 
jaar geleden, ook mogelijk was om de kleinste kinderen een ochtendje naar de peuterspeel
zaal te brengen. Zijn zoon ging daar wel naar toe toen hij klein was. Weer later kwam er 
een echte peuterspeelzaal, niet in de buurt zelf, maar wel vlakbij. ...Die is er eigenlijk zo'n 
beetje gekomen toen mijn jongste dochter een klein kind was. Toen kwam er wel Bambi, 
maar al mijn kinderen bleven thuis. Wij hadden meerdere kinderen en die konden natuurlijk 
ook altijd met elkaar spelen. Het klikte altijd wel met iemand, dus was de behoefte om naar 
een peuterspeelzaal te gaan niet zo groot... 

Scholen in de buurt 

Het kleuterschooltje aan de Trompstraat heeft het dus niet gered. Verder zijn er in de buurt 
zelf geen scholen. De kinderen moesten dus elders naar een kleuter- of lagere school. Waar 
gingen ze dan heen? Er bleek best veel keus, maar die werd in de beginjaren vooral ingege
ven door de geloofsovertuiging en de heer De Jong kent ze allemaal. ...Je had de katholieke 
school, meisjes en jongens afzonderlijk, de Christelijke school in de Dorpsstraat, waar nu de 
Soetelaar zit. De openbare school was ook in de Dorpsstraat, waar nu het Grand Café is... 

Hef kinderdagverblijf in de Trompstraat (fotograaf Agnes van der 
Linden). 
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De jongens van mevrouv^ Reuneker hebben op de oude jongensschool gezeten, ...net voorbij 
de katholieke kerk in de Dorpsstraat, bij meester Rickers. Nicole is mijn eerste kind dat uit
eindelijk ook nog op de Paulusschool heeft gezeten, aan de Paltelaan. Dat was toch allemaal 
niet heel erg dichtbij. Er waren wel openbare scholen iets dichterbij, maar je was katholiek 
dus je deed je kinderen automatisch op een katholieke school. Nu is dat anders, maar toen 
was daar geen discussie over. Je had ook nog de school met de Bijbel en in de oude muziek
school was de openbare school. De Bernhardschool is van later. We moesten dus onze kinde
ren altijd best een eindje wegbrengen, maar dan deed je daarna ook meteen de boodschap
pen... 

Dat er in de loop van de jaren heel wat scholen zijn bijgebouwd, blijkt als mevrouw Klos 
vertelt waar haar kinderen op school gingen. ...Je had de kleuterschool aan de Meidoornlaan, 
'De Sloep'. Anneke is maar één jaar op de school in de Dorpsstraat geweest en daarna ging 
ze naar de Osylaan. En Cees-Jan ging naar de Meester Verwersschool, de openbare school 
aan de Paltelaan, die later de eerste Montessorischool in Zoetermeer zou worden. Cees-Jan 
ging in 1972 naar school. Ik meen dat de school van onze dochter de Meester Bayléschool 
was... 

De twee scholen die worden genoemd in de Dorpsstraat en de jongens en meisjesschool aan 
het Nicolaasplein zijn er nog wel als gebouw, maar er staan al lang geen juffen en meesters 
meer voor het bord. De scholen aan de Paltelaan zijn er nog wel, maar de openbare school 
heet ook al geen Meester Verwersschool meer. 

Buurtcentrum KomOp 

Sommige Zeeheldenbuurtbewoners kennen het buurtcentrum alleen van de buitenkant, maar 
anderen weten ook hoe het er van binnen uit ziet. Zij kunnen vertellen over de verschillende 
activiteiten die er werden en worden georganiseerd. 

itiggtÊÊÊÊÊÊÊÊiÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊmm 
De Van Speyckstraat In juni 1979 (fotograaf Kees v.d. Burg). 
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De Kortenaerstraat in 1960 (fotograaf Jos Pe). 

Soms werd het bezocht door de kinderen voor de activiteiten na schooltijd, zegt mevrouw 
Reeuwijk. ...De KomOp begon toen mijn kinderen tien a twaalf jaar waren, ze gingen er wel 
naar toe. Later gingen ze ook naar de Cirkel en Dibeda... Ook de jongens van mevrouw Reu
neker gingen er heel graag heen. ...Toen was Sjors Hedders er nog, een jongen met een paar-
destaart. Ze deden daar zulke leuke dingen. Later is het nog een tijdje een rommeltje ge
weest met jeugd die de bloembakken leeghaalden. Dat was toen wel even erg. Die Sjors or
ganiseerde wel leuke dingen: een dag zwemmen, een dag paardrijden, of een strandwande
ling in Scheveningen. En niet alleen in vakanties, maar altijd. Elke maandagavond trokken ze 
er op uit... 
Niet alleen dag- of avondactiviteiten, weet de heer De Jong te vertellen, maar ...zelfs 
reizen werden er vanuit de KomOp georganiseerd. In de bloeiperiode van de KomOp werden 
er activiteiten voor kinderen georganiseerd zoals met bussen 14 dagen naar Frankrijk, 
kamperen en nog zoveel... 
Niet alleen vroeger, maar ook van- mmmmmt'^' • wmm i«ww»Pii««ii»pi»P" 
daag de dag wordt er nog regelmatig Naam mevrouw Miranda Verhoog 
door kinderen deelgenomen aan acti- geboortedatum 1965 
viteiten in het buurtcentrum KomOp, ^^^°'''stfaa? SkerMraat """"̂  " ' "^ 
bijvoorbeeld door de dochter van één jn zeeheldenbuurt sinds 6 februari 2003 
van de nieuwste buurtbewoners beroep schoolmedewerkster 
mevrouw Verhoog. eerste bewoner nee ^ 

In het buurtcentrum werden cursus
sen gegeven en er werden bewonersbijeenkomsten gehouden. Mevrouw Reeuwijk is er eens 
wezen kijken voor een cursus houtbewerking. ...Dat kon toen niet, want die zat vol en later 
had ik er niet zo'n behoefte meer aan. Ik heb toch al te veel te doen, de tuin, ik lees graag 
en naai veel en graag. Ik verveel me nooit... Mevrouw Reuneker is er wel eens geweest 
voor ...een bespreking, maar nooit voor activiteiten, want dat had ik allemaal al geleerd van 
de nonnen: ik kan haken, breien, borduren, enzovoort... 

Maar er zijn ook buurtbewoners die er zelfs nu nog actief zijn als vrijv^lliger. De heer De 
Jong is er klusjesman en vrijwilliger. ...Als er lampje kapot is, of een ditje of datje, dan ben 
ik samen met iemand in de weer om dat te maken. In het zomerseizoen ligt alles stil, maar 
anders heb je de bingo voor vrouwen op woensdagavond. Daar zetten wij de stoelen voor 
klaar en op donderdagavond is het klaverjassen en één keer in de maand is er rommelmarkt, 
waar ik dan ook zelf weer bij ben. Ik ga veel met dagtochten mee waarbij je allerlei 
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kadootjes krijgt en die verhandel ik dan v/eer op de rommelmarkt. Soms zegt ook wel eens 
iemand tegen mij " je moet weer eens langskomen, want ik heb nog een beetje spullen staan 
voor de rommelmarkt". In september beginnen we dan weer en ik heb meestal dan alweer 
een aardig zooitje rommel. Het brengt een paar kwartjes op of een eurootje, maar je doet 
het vooral voor de gezelligheid... 

De rommelmarkten die maandelijks worden georganiseerd in het buurtcentrum KomOp zijn 
bekend bij veel bewoners. Mevrouw Hoogendam is er soms ook actief mee bezig. ...Toen ik 
zelf alweer kleinkinderen had, ben ik met het oude speelgoed, de leesboekjes en alles wat 
ze verder kwijt wilden, naar de rommelmarkt gegaan. Afgelopen twee jaar deed ik het voor 
een goed doel. Voor ernstig zieke kinderen. Ik plakte dan stickers op de spulletjes met de 
prijsjes en dacht: dat is geld voor een goed doel... 

Ander vertier voor de jeugd 

Het gebrek aan een echte speeltuin in de Zeeheldenbuurt zelf werd toch wel als een van de 
weinige minpuntjes van de buurt gevoeld. 

Toen ze nog klein waren vonden de kinderen van de heer Van Oosten weinig speelgelegen-
heid in de buurt. ...In de Schoolstraat was wel een speeltuintje, maar daar speelden hoofdza
kelijk kinderen uit bijvoorbeeld, de Jan Hoornstraat. De kinderen van ons hebben zich toch 
wel aardig vermaakt... Dat wordt beaamd door de heer en mevrouw Klos ...er was geen echt 
speeltuintje, maar aan de overkant heb je altijd wel een paar veldjes gehad. De jongens wa
ren er altijd bezig, maar wat ze er allemaal uitspookten weet ik ook niet... 

Mevrouw Hoogendam somt vele activiteiten op die te doen waren buiten de eigen buurt. ...er 
was ergens een voetbalveldje, waar je nu naar de Pelgrimshoeve gaat, bij Nutricia, maar ze 
speelden ook rondom de kerk en natuurlijk hier om huis. De kinderen gingen ook naar clubs, 
naar de gym en naar het voetballen of naar de zang. Er was een speeltuin aan de School
straat/5 Meistraat, waar nu de huizen staan tegenover de 'Spagaat'. Daar heb ik nog een 
poosje als oppas gefungeerd. Toen was ik nog heel jong, want die speeltuin was er al voor ik 
getrouwd was. Ik kwam van de tuinderij, ik nam dan een tas vol met komkommers en to
maatjes mee. Dat waren dan de prijzen voor de spelletjes. Er was ook een EHBO-doos, daar 
moest ik dan pleistertjes uithalen als de kinderen zich verwond hadden. Die speeltuin was 
echt 'n belangrijk middelpunt, maar ik verdiende er maar een gulden in de week mee, hoor. 
Ik weet nog, dat ik met mijn school, ik was toen hoofdleidster in Delfgauw, het schoolreisje 
organiseerde naar de speeltuin in Zoetermeer, met de bus. Er is nog een foto van. 

Uit liet fotoalbum van de familie 
Rademaker, v.l.n.r. Ivan, Bianca en 
een vriendje. 

- 52-



Voor de oudere jeugd is er pas 
later iets gekomen waar ze 
heen konden zegt mevrouw 
Reuneker. ...Wel was er vroe
ger in de Dorpsstraat, waar ze 
nu aan het bouwen zijn, het 
cafeetje van Toon Fraassen. 
Daar was achterin een grote 
zaal waar wel eens feesten 
werden gegeven. Dat was ei
genlijk de eerste plek waar 
mijn meiden wel eens naar een 
filmpje konden gaan kijken. 
Voor de rest was er eigenlijk 
weinig... 

Uit het fotoalbum van de familie van de Kraan. 

Ook de heer De Jong vindt dat 
er niet veel bijzonders te bele
ven viel voor de jeugd, maar 
ze konden zich natuurlijk wel 
aanmelden bij een sportvereni
ging. ...Je had wel café's, maar 
die waren niet voor de jeugd 
natuurlijk. Je had de gymnas
tiekvereniging. Pro Patria. Die 
zat in de Dorpsstraat 137 waar 
nu de schoenenzaak zit, links 
om het hoekje en je had na
tuurlijk al voetbal, voor jon
gens natuurlijk. Ik heb zelf ook 
mijn hele leven bij de voetbal 
gezeten. Bij DSO. Later kreeg je dan ook DWO, de christelijke voetbalvereniging. Dat was 
vroeger nu eenmaal zo. Allemaal apart, waarom weet ik nu nog niet. Tegenwoordig niet 
meer, ook DWO is nu voor iedereen toegankelijk. In die tijd werd wel gewoon met elkaar op 
straat gespeeld, de christelijken, de katholieken, alles door elkaar en soms knokten we ook 
wel wat met elkaar... 

Naam 
straat 

in Zeeheldenbuurt sinds 
eerste bewoner 

mevrouw Dorien van de Kraan 
Van Galenstraat 
1957 
ja I 

Gaandeweg komen er meer voorzieningen in Zoetermeer en gaat de jeugd zich op andere 
manieren vermaken. Vijftig jaar geleden was er nog niet zo veel te beleven, maar zo'n vijf
endertig jaar terug gingen de kinderen wel naar het zwembad, weten de heer en mevrouw 
Lindhout. ...Vóór die tijd gingen we in de zomer naar de Rotte. Dan fietsten we naar de 
Kruisweg en dan net over de spoorlijn heb je een opgang naar de Rotte. Bij die brug zwom
men wij dan in de Rotte. Ik was net een fuut, want ik had zo'n kleine jongen op mijn rug en 
die stootte ik er dan wel eens af en dan zei ik: "zwemmen!". Zo hebben ze het allemaal ge
leerd... 

Ook mevrouw Reuneker vindt dat er voor haar jongste kinderen al meer te beleven was dan 
voor haar oudste. ...Waar mijn kinderen ook veel tijd hebben doorgebracht, was die boerde
rij aan de Zegwaartseweg, de bouwspeelplaats en ze hebben ontzettend genoten van het 
eerste zwembad. Daar hadden we een jaarkaart voor. In ieder geval voor mijn jongere kin
deren. Toen mijn oudere kinderen klein waren was er nog niets. Toen Ruud en Peet klein 
waren, die zijn nu circa 40 jaar, toen begonnen die dingen net een beetje te komen... 

Zo nu en dan wordt er actie ondernomen om voor de jongeren speelgelegenheid in de buurt 
te krijgen. En met succes. ...Wij hadden alleen een zandbak in de tuin, zegt mevrouw Lind
hout en daar speelden alle kinderen uit de hele buurt in. Toen onze jongens wat groter wer
den, hebben ze nog eens in het Streekblad gestaan van: "wij willen een voetbalveld" en dat 
is er gekomen ook... Ook de bewoners, die er nu wonen, vinden dat er te weinig speelgele
genheid is voor de kinderen. Ze zetten overal glijbaantjes en wipjes, maar er is hier gewoon 
geen ruimte voor. Dat is wel jammer, maar misschien komt dat nog als ze daar toch nieuw 
gaan bouwen. Dan wordt er misschien wel een stukje voor gereserveerd, suggereert de heer 
Van Oosten. 
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Verschil vroeger en nu 

Op het gebied van spelen en vertier voor de jeugd zijn er in de loop der jaren v/el zaken ver
anderd. Die veranderingen zitten vooral in het feit dat er meer voorzieningen zijn gekomen, 
v^ant verder spelen kinderen nog net zo graag met elkaar buiten als vroeger. Op de vraag of 
er verschil is tussen de sfeer in buurt van nu en die van vroeger, melden de meeste bev^o-
ners toch vooral dat de gemoedelijke sfeer is gebleven. 

De heer De Jong ziet v̂ êinig verschillen. ...Toentertijd v/oonde ik hier met plezier en nu nog. 
Alleen zijn er natuurlijk andere mensen gekomen, dat is logisch. Er zijn mensen overleden. 
In mijn blok wonen er nog een stuk of vijf net zo lang als ik. We zijn wel alleen, maar we 
wonen hier nog steeds met plezier. We willen echt niet weg... 

De heer Van Oosten beaamt dat het nog net zo leuk is als vroeger, ...het is een hele hechte 
toestand. Het zijn nu wel allemaal jongere gezinnen. Ze lopen de deur niet bij je plat, maar 
dat was vroeger ook niet zo. Ik heb 35 jaar naast Koos Vroedsteijn gewoond, een buitenge
wone buurman. Nu wonen er jonge mensen en die zijn ook weer gezellig. Het is een ver
schrikkelijk leuke buurt, ledereen kent iedereen en toch kom je heel weinig bij elkaar... 

Misschien is de omgevins wel meer veranderd dan de omgang met elkaar. 
De Van Galenstraat vroeger en nu. (Foto boven is gemaakt door Jos Pe, foto's beneden 
door Aat Hoogland). 
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Mevrouw Hoogendam be
aamt dat de verjonging van 
de buurt geen negatieve ge
volgen heeft gehad voor de 
sfeer in de buurt. ...De soci
ale band was heel bijzonder 
en is dat eigenlijk nog. Men
sen letten wel op elkaar. Er 
wonen nu jonge mensen in 
de wijk. Wij hebben een 
barbecue avond gehad om 
kennis met elkaar te ma
ken. We doen veel samen. 
We hebben bijvoorbeeld pas 
een heel bouwwerk gekocht 
om je buitenwerk, je bui
tenboel te verven. Met el
kaar aangeschaft en ieder
een heeft dan ook meebe
taald, ledereen kan nu de 
buitenboel verven. Ik heb 
aan de nieuwkomers ook 
gevraagd: "waarom ben je 
hier op dat Piet Heinplein 
komen wonen, want voor 
dit geld heb je ook best wel 
een ander huis in de nieuw
bouw. " Dan zeiden ze: 
"Nee, we willen juist in het 
Oude Dorp wonen. Dat vin
den we zo gezellig." 

Toch ontstaat er nu geleidelijk een nieuwe situatie door de sloopplannen. De heer en me
vrouw Lindhout vinden wel dat hier en daar de sfeer verandert. ...In de oude situatie ging 
het best hoor. We hebben nu echter aan weerskanten jongeren, die tijdelijk voor 100 euro 
in dat huis zitten. Voorheen had je ook wel eens geluidsoverlast en dat heb je nu ook. Ik heb 
hiernaast eens gezegd: " je moet die muziek niet zo hard aanzetten, en om elf uur willen wij 
gaan slapen". De reactie viel nogal mee en er wordt nu ook rekening mee gehouden. Maar 
om nog eens wat te noemen. Wij kwamen een week of zes, zeven geleden, 's ochtends uit 
de kerk en toen stonden hier twee auto's met de achterkant op de stoep vlak voor onze 
deur. De heren waren hun auto's aan het wassen. Het waren de vrienden van degene die 
hiernaast woont. Ik kwam door de achterdeur binnen en liep gelijk naar de voordeur en ik 
zei: "gaat dat zo tegenwoordig?" En excuses meneer, excuses meneer, maar ze gingen toch 
niet weg hoor. Er was maar een klein plaatsje en daarom hadden ze die auto's zo neergezet, 
maar mijn vrouw moest door het grint lopen, omdat ze niet over het straatje bij de voordeur 
kon komen. De volgende dag heb ik de tegenwoordige huurder er wel op aangesproken... 

Saamhorigheid 

Als het over de sfeer in de buurt gaat, komt al gauw de saamhorigheid in de buurt aan de 
orde. De heer De Jong vindt het een groot goed. ...In de tijd dat er hier alleen nog mensen 
van Nutricia woonden werd je door iedereen bijgestaan. Wat er ook aan de hand was bij je. 
Door de buurvrouw, de overbuurman, noem maar op de hele buurt. Eigenlijk nu nog wel. 
Nootenboom is nu wel verhuisd, maar hij zegt nog altijd als er wat is, dan roep je maar en 
dan kom ik je zo helpen. Kijk dat bedoel ik. Die saamhorigheid is gewoon gebleven... 

Vroeger en nu verschillen niet zo veel van elkaar vindt mevrouw Hoogendam ...in die oude 
wijken, zeker in de Zeeheldenbuurt, was er ontzettend veel saamhorigheid. Je was er met 
z'n allen gekomen, je vierde in de buurt je verjaardag. Dan kwam ook de buurvrouw even
tjes en de kinderen speelden met elkaar. Je had veel contact met elkaar. Ja, eigenlijk heb 
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je dat nog, want ik liep net van huis weg en dan zie ik dat 'n stuk of drie, vier buurtjes bui
ten met elkaar gezellig aan het kwebbelen zijn. Gewoon over het verven van de huizen, over 
de kleur en zo denk ik. Dus dat gezellige heb je eigenlijk nog... 

Dat onderschrijft mevrouw Reeuwijk eigenlijk ook wel, hoewel ...het contact met de buurt 
bestond uit gedag zeggen. Ik ben altijd erg op mezelf en ik moest er dus alert op zijn dat ik 
de mensen gedag zei. Ik vond ons gezin het belangrijkste. Maar in nood stond de buurt voor 
elkaar klaar en dat is nog zo... 
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Zicht op Molen De Hoop vanaf hoel< De Ruyterstraat/Trompstraat (fotograaf Aat Hoogland). 

Burenhulp 

Die saamhorigheid bleek vooral uit de dingen die men zonder meer voor elkaar deed. 
Mevrouw Hoogendam vond het een grote familie, want als zij gymles moest geven, dan 
zorgde de buurvrouw ervoor dat de kinderen om half vijf naar het zwemmen werden ge
stuurd en als het begon te regenen en zij was niet thuis, dan vond zij altijd de was opgevou
wen in de schuur. 

Ook de heer en mevrouw Klos weten er over mee te praten ...je kon altijd wel bij iemand in 
de buurt terecht met je verhaal en dan hadden ze ook altijd tijd, onverschillig wat ze aan 
het doen waren, ze luisterden naar je. Zo woonde De Bruin bijvoorbeeld hier en die had ook 
een paar van die jongens, net als v/ij. Als er dan wat aan de hand was zei mijn vrouw tegen 
Cees-Jan of Anneke: "ga maar even naar mevrouw De Bruin". Blindelings kon je dat zeggen. 
Ik moest mijn vader eens naar het ziekenhuis brengen, maar ik zat met twee kinderen. Ik 
zei: "ga maar naar mevrouw De Bruin", die woonde hier in de Karei Doormanlaan. Daar kwa
men die jongens elkaar ook altijd tegen. Zo ging dat... 

Hele goede herinneringen heeft mevrouw Klos aan haar buurvrouw. ...De mensen deden ook 
veel zelf. We hadden niet zoveel kleren. We maakten het allemaal zelf en daar hielpen we 
elkaar bij. Als ik een naaiwerkje had en ik kon er niet uitkomen dan vroeg ik dat even aan 
mijn buurvrouw, mevrouw Windmeijer. Die hielp mij dan en daar wilde ik dan voor betalen, 
maar wij waren zo eigen met elkaar, dat wilde ze dan niet... 

Vooral in tijden van tegenspoed stonden de buren voor elkaar klaar. ...Als je ziek was, dan 
werden je boodschappen gedaan. Als je met vakantie was, werd je straat geveegd en kregen 
je planten water. Dat deed de ene buurvrouw dan twee weken en de andere buurvrouw ook 
nog twee weken. De sleutel werd doorgegeven. Geen enkel probleem. Dat is heel fijn en je 
hebt ook een gevoel van vrijheid en veiligheid vooral. Eerst waren we bang dat als die ge
vangenis in de wijk zou komen, dat het minder zou worden, maar dat is gelukkig niet zo. Ik 
hoor weinig problemen... 

- 57-



ledereen vindt het eigenlijk vanzelfsprekend om voor elkaar klaar te staan. Zo heeft 
mevrouv^ Reuneker op heel wat huisdieren gepast als hun baasjes op vakantie waren. Ze her
innert zich nog een mooi verhaal toen ze op moest passen op de vogeltjes van de buurvrouw. 
Terwijl ze begint te vertellen grinnikt ze Zij vroegen of wij voor de parkieten wilden zor
gen. Dus mijn man 's ochtends de vogels water geven en hun kooitje schoonmaken. Het was 
op een zondag. Ik zou er dan 's avonds naar toe gaan. Hij had alles schoongemaakt, maar 
toen ik 's avonds kwam zag ik dat hij het raampje open had laten staan. Die twee parkieten 
vlogen door het huis heen. De ene liet zich makkelijk vangen, maar de andere was veel lasti
ger. Ik een handdoek gepakt en die heb ik over hem heen gegooid. Ik doe die kooi open en 
doe die handdoek ervoor zodat de parkiet in de kooi kon vliegen , ligt die lange staart in 
mijn handdoek. Hij had echt geen pijn of niets, want ik ga altijd zachtjes met dieren om, 
maar ze waren wel een beetje in de rui. Ik heb die staart toen maar in de kooi neergelegd, 
's Maandags komt mijn buurvrouw terug, zegt ze: "buurvrouw bedankt, maar wat hebben ze 
geruid, die ene is zelfs z'n staart kwijt"... 

Feestjes en partijen 

Feestjes en partijen worden overal en altijd wel gevierd. Buren vieren hun verjaardag , 
kinderen halen hun diploma of een verliefd stelletje trouwt. In sommige straten worden 
zelfs feesten met elkaar gevierd. Met dit boekje vieren we het 50-jarig bestaan van de Zee
heldenbuurt, maar eerder werd in de Banckertstraat al met elkaar het 25-jarig bestaan van 
de straat gevierd. De heer Rademaker vond de uitnodiging van dit festijn nog terug. 
...De uitnodiging was gericht aan "de club van dertien", omdat we met dertien mensen uit 
de Banckertstraat op stap gingen. Dat was op 16 juni 1983, vanuit Stompwijk zijn we toen 
met elkaar een boottocht gaan maken. Uiteraard met koffie, gebak, borrels en hartige hap
jes. Een hele leuke dag en er kwam zelfs een artikel in de krant!... 

Tegenwoordig is de buurtbarbecue een bekend fenomeen. Zo houdt de Evertsenstraat al en
kele jaren een buurtbarbecue. Dit jaar stond het thema country centraal. ...Sommige bewo
ners van het eerste uur zijn allang verhuisd. De meesten eigenlijk wel, maar de sfeer is ge
bleven. De heer en mevrouw Van Oosten kennen de feestjes van vroeger en van nu. De jon
gere mensen van nu doen weer andere dingen. Ze organiseren een barbecue en dan gaat het 
toch weer om de gezelligheid net als vroeger... 
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...de 'dub van dertien' gaat een dagje varen om het 25-jarig bestaan 
van de Bancliertstraat te vieren. 

Andere verhalen uit de buurt 

Sommige bewoners proberen er iedere dag een feest van te maken. Zo vertelt mevrouw 
Reeuwijk bijvoorbeeld dat zij de tuinen met elkaar deelden. ...Met de buren op nummer 18 
hadden we van de achtertuinen één tuin gemaakt. De buurman en mijn man waren vroeger 
als kind ook al buren geweest op de Voorweg. Met de buurt badmintonden we op straat en in 
de zomer zat iedereen altijd in de voortuin... 

Niet alleen 's zomers was het buiten gezellig, ook in de donkere dagen rond kerst was de 
hele buurt, of in ieder geval waren de kinderen druk in de weer. ...Dan stond mijn hele tuin 
altijd vol oude kerstbomen zegt de heer Van Oosten. Alle kerstbomen werden aan elkaar 
gebonden. Met zestig bomen aan elkaar werd het een grote optocht. Alle buren met hun 
kinderen gingen dan mee en de bomen werden verbrand aan de Van Leeuwenhoeklaan. Daar 
is zelfs nog een film van gemaakt... 

Noodgedwongen werd er zelfs wel eens voor dokter opgetreden door mevrouw Reuneker. 
...Zo hadden we altijd een alleraardigste buurjongen. Toen hij geboren moest worden kon er 
geen dokter komen, die deden toen nog de bevallingen. Het was op een zaterdagavond toen 
de buurman kwam. Ik kleedde me aan en ging mee.Toen zei ik tegen haar, die dokter mag 
wel gauw komen, want anders is het kindje er al. Het kindje was er al en toen hoorde ik de 
zuster zeggen "Hè hè zijn we nog op tijd?"... 

Goedbedoelde hulp van anderen kan soms ook onbedoeld voor gecompliceerde situaties zor
gen. Onze schuur stond altijd open weet mevrouw Hoogendam nog ...soms stonden mijn 
peertjes op en dan kwam de bakker en die dacht: "verdraaid, ik ruik wat". Hij hing altijd 
het brood in een plastic zak aan de keukendeur. Hij blies dan wel het petroleumstel uit, 
maar de peertjes waren al helemaal verkoold. De bakker heeft ook wel eens de sleutel van 
de voordeur door de brievenbus gegooid, omdat deze nog op de deur zat. Wat hij natuurlijk 
niet wist was dat het mijn enige sleutel was. Toen ik thuis kwam kon ik dus niet naar bin
nen. Er moesten twee buurmannen met trappen aan te pas komen. Ik was nogal lenig en ik 
kon toen via het bovenraampje het grote onderraam open maken. Door dat raam kwam ik in 
de slaapkamer... 
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Soms kwam er zelfs geweld aan te pas om een goede buur te zijn, ...onze dochters zaten met 
Janneke, de dochter van de buren op Gran Canaria. Buurvrouw de Waal had toen Janneke 
aan de telefoon en dat kwamen haar vader en moeder me vertellen. Ze wilden nogal haast 
maken denk ik, want toen hij door het hekje kwam verdraaide hij zijn been. Dat stond in
eens andersom. Toen ging zij toch lopen gillen, helemaal in paniek. Ik heb haar toen een 
klap in het gezicht gegeven en Viegen, een andere buurman, heeft toen de dokter gebeld. 
Zijn kniebanden ofzo bleken gescheurd. Hij heeft nog een grote schoen geleend van mijn 
zoon Leo. De buurman had natuurlijk 'supergrote' voeten, nee dus, ' t was maar een kleine 
man. Hij zat helemaal in het gips en hij had een grote schoen nodig. Ja, je stond altijd voor 
elkaar klaar, dat is echt waar!... 

Maar het is niet altijd rozengeur en maneschijn. Zo stond mevrouw Reuneker eens de plant
jes van de buren water te geven toen haar ineens iets opviel. ...Er was een raam met twee 
ruitjes dat open stond. Dat vond ik al raar, maar nog gekker vond ik dat een kastje en nog 
een ander kastje open stonden. Wat een rotzooi dacht ik nog. Ik doe al die deuren maar 
dicht. Toen woei er echter een gordijn in mijn gezicht. Zo raar, dus ik denk bij mezelf hier 
klopt iets niet. Het raam was open. Ik naar mijn man toe, en zeg "Loop j i j eens even mee". 
Het was 25 mei ik zal het nooit vergeten, want mijn zoon Ruud was jarig. Het was met Pink
steren, dat weet ik ook nog. Hij vraagt "Wat is er dan?" en hij loopt mee. Ik vertel "ik geef 
de plantjes water en toen woei dat gordijn in m'n gezicht." "Da's geen zuivere koffie",zegt 
hij, "Ik ga de politie bellen". Maar wij hadden nog geen telefoon, dus dat gebeurde bij mijn 
buurvrouw, ledereen in de buurt wist meteen dat er wat aan de hand was, je kent dat. Dus 
de politie gebeld en daarop gewacht en het verhaal nog eens verteld. Ze vroegen "ben je al 
boven geweest?". "Nee.", dat was ik niet. "Dan gaan we dat wel samen doen". Samen zijn 
we toen naar boven gegaan, maar we konden de slaapkamerdeur niet open krijgen. Douwen, 
douwen, er lag allemaal goed achter. In de vaste kast achter de deur hadden ze op de 
bodem een kluisje gemaakt. Het had met vier bouten vast gezeten, maar het was los gerukt. 
Dat hadden geen vreemden gedaan hoor. Ze hadden ook van alle stapels kleding de onderste 
gepakt om te kijken of daar soms iets te vinden was. Ouderwetse mensen doen immers vaak 
geld tussen lakens en kleding. Mijn moeder deed het ook. De jeugd van de buurt heeft 
natuurlijk een prachtige dag gehad met al die politie in de buurt... 

De Ruyterstraat in vroeger dagen (fotograaf Jos Pe). 
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7. Wensen voor de toekomst 

In 2004 bestaat de Zeeheldenbuurt vijftig jaar. Dat heuglijke feit wordt door de dreigende 
plannen en daarmee gepaard gaande onzekerheid minder uitbundig gevierd dan je zou 
mogen verwachten. Maar wellicht zijn die plannen nu wel nadrukkelijk de aanleiding om stil 
te staan bij het bijzondere en fijne karakter van deze buurt. Om welke plannen het gaat, 
hoe de berichten zijn ontvangen en wat de bewoners wensen voor zichzelf en voor hun 
buurt, kunt u lezen in dit laatste hoofdstuk. 

De lessenaarswoningen aan de Karei Doormanlaan. 

Waarom is de Zeeheldenbuurt nu zo bijzonder? 

De Zeeheldenbuurt blijkt een buurtje zoals vele andere, maar de mensen die er samenleven 
maken deze buurt bijzonder. Of zoals de heer van Oosten zegt, ...het is een prima buurtje. 
Maar dat heeft alles te maken met de bewoners. Als je slechte buren hebt, is je buurt ook 
slecht... 

De Zeeheldenbuurt wordt vooral getypeerd door het feit dat zij gestart is als een echt arbei
dersbuurtje. ...Het is een buurt waar de bewoners aan elkaar hangen. Leuke mensen alle
maal, vindt de heer De Jong. Misschien tegenwoordig natuurlijk iets anders dan vroeger toen 
wij hier met z'n allen begonnen. Wij kwamen hier wonen met 50 man van Nutricia en die 
hingen aan elkaar. Want dan ken je elkaar ook van het werk... De heer en mevrouw Klos vul
len aan: ...in hoofdzaak waren het mensen die met hun handen arbeid verrichtten om geld te 
kunnen verdienen. Dat schijnt toch wel goed te werken als die bij elkaar wonen. Niet te veel 
bij elkaar over de vloer komen, iedereen heeft begrip voor elkaar en dat is belangrijk. Je 
nam nooit ergens aanstoot aan, iedereen had evenveel... 
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Het is een buurt waarin buren de 
deur niet platlopen bij elkaar, maar 
waar saamhorigheid en burenhulp 
normale zaken zijn. Dat bleek al in 
het vorige hoofdstuk. Ook mevrouw 
Reeuwijk beaamt dat ...het is een 
gezellige buurt, veel groen, met 
een dorps karakter. De mensen zijn 
amicaal onder elkaar. In nood staat 
iedereen voor je klaar. De heer Kie
ven vraagt zich af of dat zo zal blij
ven. ...In de tijd dat het Dorp ont
staan is, was er veel meer solidari
teit. Er wonen nog veel mensen die 
dat nog hebben. Ik denk dat als die 
ouderen op een gegeven moment 
weg zijn de sfeer gaat veranderen. 
Hier heb je nog steeds een groep 
mensen wonen die de opbouw van 
de buurt gezamenlijk heeft meege
maakt, die dat verleden nog met 
elkaar hebben. Ze wijzen overigens 
de nieuwkomers niet af. Je kunt er 
zo tussen gaan wonen als je dat wilt 
en dan voel je je ook meteen thuis... 

Maar ook de veiligheid wordt ge
noemd. Voor meneer en mevrouw 
Lindhout een belangrijke reden om 
in het Dorp te willen blijven wonen, 
want dat beschouwen zij als de vei
ligste wijk van Zoetermeer. 

Een naar bericht op de deurmat 

Totaal onverwacht viel er in oktober 2003 bij veel bewoners uit de Zeeheldenbuurt een brief 
op de deurmat van de verhuurder Vestia. 

Net als voor vele anderen was het ook voor de heer en mevrouw Lindhout een donderslag bij 
heldere hemel. ...We kwamen 's avonds terug van een verjaardag en daar lag de brief! Er is 
gezegd, dat de huizen niet meer voldoen aan de eisen van de tijd en dat renoveren te duur 
wordt. Weet u wat er is gebeurd? Ze hebben ons verleden jaar, in het voorjaar een enquête
formulier gestuurd en daar mocht je de klachten op invullen. Toen hebben wij alleen opge
schreven dat de voor- en de achterdeur nodig gelakt moesten worden en dat de keuken
laatjes doorzakten. Meer hebben wij niet opgeschreven. Maar er zijn natuurlijk mensen in 
de buurt geweest die dachten, wacht ze gaan er wat aan doen, dit wil ik, en dat wil ik en 
dat hebben ze allemaal opgeschreven. Daarna heeft Vestia gezegd, dat wordt te duur, dus 
dan gaan we slopen. Ze hebben die enquête gewoon tegen ons gebruikt. Dat zegt Vestia 
niet, maar Vestia heeft berekend dat het € 52.000 per huis zou gaan kosten en dan kunnen 
we ze beter slopen zeggen ze... 

Ook de heer en mevrouw Klos voelen zich op het verkeerde been gezet door de enquête. 
...Verleden jaar oktober werd er een brief door de bus gedaan met de mededeling: u moet 
uw huis uit want het wordt gesloopt. Maar vóór die tijd hadden ze enquêteformulier rondge
stuurd en daar hebben de mensen opgeschreven waar ze zich aan ergerden. Als je geen on
derhoud aan een huis pleegt, krijgt het gebreken en de mensen waren er voor te porren om 
dat even aan te geven. Ik heb ook gezegd voor een kale voordeur hoef je geen huis te slo
pen! We hebben nu een bewonerscommissie die in de bres springt tegen de sloop. Dat is een 
commissie voor de Zeeheldenbuurt... 

- 62 -



Vestia is door de gemeente wel op de vingers getikt voor de weinig elegante manier waarop 
de mensen werden geïnformeerd. Maar wat de heer en mevrouw Lindhout nog het ergste 
vinden, ...Vestia heeft geen huis voor ons. Ze hebben geen alternatief, het is wel makkelijk 
om te zeggen: we gaan er 153 slopen, maar we hebben helemaal geen alternatief. Ik wil ook 
niet achter in Oosterheem of ergens anders zitten hoor. Ik wil hier in het Oude Dorp blijven. 
Van de bewoners wil er niet één weg uit het Oude Dorp. Als je zelf een huis opzoekt dan 
krijg je het ook nog niet, want het is logisch, dat als wij hier weg gaan de huur voor een an
der huis toch wel 250 tot 300 euro hoger gaat worden... 

Kapper Kieven heeft dagelijks veel bewoners uit de buurt over de vloer. Naar aanleiding van 
alle verhalen die hij heeft vernomen geeft hij zijn visie op de situatie. ...Ik vind de manier 
waarop het naar de bewoners gebracht is schandalig. De enquête is gebruikt om de sloop te 
motiveren. De eigenaar van de woningen is echt voorbij gegaan aan de oudere bewoners. Nu 
gaat het misschien een aantal jaren duren voor er echt iets gebeurt en heb je als bewoners
comité het idee dat je wat bereikt hebt, maar als er van het begin af aan overleg geweest 
was tussen eigenaar en bewoners, dan had het waarschijnlijk dezelfde tijd geduurd. Wat er 
nu gebeurt, is dat oudere bewoners weggaan en er nieuwe mensen komen wonen waar je 
eigenlijk geen contact mee hebt. Je weet natuurlijk ook niet hoe de wijk er qua bewoning 
uit zou zien over 10 a 15 jaar. Ook dan zijn de oude bewoners weg. Je hebt een wijk met 
goedkope huurwoningen en hoe ziet dat er dan uit? De mensen die nu weg zijn komen niet 
meer terug. Ze hadden het anders kunnen doen. Het had gefaseerd kunnen gebeuren. Men
sen die dan graag willen blijven kunnen blijven en de anderen hadden kunnen verhuizen. Je 
had dan waarschijnlijk meer van de huidige buurt overgehouden. Ik denk wel dat het voor de 
wijk niet verkeerd is als er een mix komt van goedkopere en duurdere woningen door elkaar. 
Op het moment dat je pas iets gaat doen in een wijk als hij eigenlijk al niet meer leefbaar is 
dan ben je te laat. Maar nu wordt er volledig over de wensen van de huidige bewoners heen 
gewalst. Onzekerheid over wat er gaat gebeuren is toch de reden dat mensen uiteindelijk 
een aanbod voor een andere woning accepteren. Er zijn al behoorlijk wat huizen leeg, die 
nu bewoond worden door 'Ad Hoccers'... 

Naam 
'ieboortedatum 

geboorteplaats 

straat 
in Zeeheldenbuurt sinds 

Beroep 
eerste bewoner 

de heer Rol<us Klos 
29 maart 1927 
'Poort van Arkesteijn', Dorpsstraat, 
Zoetermeer 
Banckertstraat 
28 maart 1958 
tuinder, militair, stratenmaker 
j a 

Protest in de buurt 
(fotograaf Aat \ 

Hoogland). 

S T O P 

S L O O P 

D O R P 
Cmm beKOUOer, COUP 
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De Zeeheldenbuurt vanaf de flat in de van Bral<elstraat anno 2004 
(fotosraaf Aat Hoosland). 

Slopen of niet slopen? 

Het bericht heeft heel wat losgemaakt bij de bewoners. Tijdens een bewonersavond in de 
kerk op het Piet Heinplein stonden alle bewoners op de stoep en uitten zij hun ongenoegen 
en verdriet. Unaniem tegen de sloopplannen, want waarom zou je slopen? 

De staat van de huizen geeft daar volgens vele bewoners geen aanleiding toe. De heer De 
Jong vindt dat er niet gesloopt moet worden ....Niet slopen! Die huizen zijn nog goed. Er 
mankeert niets aan mijn huis! De bewonerscommissie, waar ik ook in zit, heeft al wel wat 
bereikt. Niet voor deze huizen, die worden niet gerenoveerd. De huizen voorbij het Piet 
Heinplein, daar wordt over gepraat om ze op te knappen. Hoewel we steeds meer de ge
meente achter ons krijgen, houdt Vestia toch vol dat deze huizen uit de tijd zijn en niet 
meer gerenoveerd kunnen worden. Onzin natuurlijk. Want waarom zou dat niet meer kun
nen? De eerste twee blokken, daar wonen merendeel mensen die alleen zijn, waarom kan 
dat niet gerenoveerd worden? De woningbouwvereniging zegt dat ze te klein zijn, maar voor 
mij niet, zeker nu ik alleen ben. Die directeur van Vestia zegt dan dat je een mooie kamer 
van tien meter in Rokkeveen kan krijgen, maar wat moet ik daar mee? Als ik de kamer rond 
heb gelopen, ben ik moe. Hier kunnen later toch ook mensen alleen wonen? Achter in de Jan 
Hoornstraat waar mijn zoon woonde, daar staan huizen die zijn nog ouder als deze en die 
zijn ook gerenoveerd. Dus waarom kan dat hier niet?... 

Ook veel bewoners die niet in een huis van Vestia wonen, snappen niet waarom er gesloopt 
moet worden, zoals bijvoorbeeld mevrouw Reuneker. ...Ik vind het zonde als ze gesloopt 
worden. Die mensen hebben daar ook een heel leven liggen, met man en kinderen. Net zoals 
de moeder van Erwin die heeft er ook zo'n groot stuk van d'r leven liggen en zij zegt: "Als 
dit wordt gesloopt kom ik wel terug!" Onze kinderen hebben altijd met elkaar gespeeld en 
de kinderen die hier zijn opgegroeid staan nu nog zonder meer voor elkaar klaar. Dat schept 
een band! Niet slopen, maar gewoon mooi opknappen. Ze maken mij niet wijs dat dat op
knappen zoveel geld moet kosten, zoals ze in de krant schrijven. Dat kan toch nooit duurder 
zijn dan een heel nieuw project? Sommige mensen hebben hun huis zo mooi bijgehouden, 
daar is toch helemaal niet zoveel werk aan?... 
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Mevrouw Reuneker noemt naast de staat van de huizen ook de menselijke kant als argument 
tegen de sloop en ook Mevrouw Hoogendam gaat dat aspect zeker aan het hart. ...Gewoon 
niet slopen! Die mensen die er wonen vanaf het begin, die gaan ze er nu uitzetten. Waar 
moeten die mensen heen ? Vervroegd naar een bejaardenhuis of naar zo'n flatje? Dat is af
schuwelijk. Het lang zelfstandig wonen is een item van de gemeente, evenals goedkope wo
ningen, geen huursubsidie, betaalbare huren en veel sociale activiteiten in 'n buurt. Het zijn 
allemaal zaken waarvan de gemeente zegt dat ze die belangrijk vindt. Als dat echt zo is, 
moeten ze hier die huizen niet slopen... 

Overigens blijft voor vele bewoners nog altijd onduidelijk wat er nu precies gaat gebeuren. 
Maar ook de stedenbouwkundige samenhang van het buurtje is een reden die wordt ge
noemd om de plannen aan te passen. ...Ik zou het verstandig vinden, zegt de heer Van Oos
ten, als ze die ene kant van de Heemskerckstraat laten staan, maar ik zie dat niet gebeuren. 
Het is de kant van het Piet Heinplein en dan is het toch raar als je er een blok van zeven 
huizen tussen uit gaat slopen. De Heemskerckstraat is één kant koop en één kant huur. Maar 
misschien komen er koophuizen voor terug, ik weet het niet... 

Toen het sloopbericht op de deurmat viel bij de bewoners bleek dat het toch om nog iets 
anders gaat dan alleen het uit elkaar halen van wat stenen, hout en beton. Uit de reacties 
van de mensen uit een buurt waar men zonder er veel woorden aan vuil te maken altijd voor 
elkaar klaar staat, blijkt dat zij bang zijn dat ook dit grote goed zal verdwijnen. Ook jonge 
mensen die in deze buurt zijn gaan wonen hebben er bewust voor gekozen deel uit te maken 
van deze manier van met elkaar samenleven. Een buurt met ouderen, jonge gezinnen, al
leenstaanden, kortom een gemêleerd gezelschap. Met de sloop van de buurt, sloop je eigen
lijk ook de sociale structuur. 

Mevrouw Hoogendam 
weet dit op een intense 
manier te beschrijven. 
...Wat jammer is dat 
het nooit meer de oude 
Zeeheldenbuurt zal 
worden. Er komen 
nieuwbouwhuizen, die 
eigenlijk niet meer pas
sen in de oude sfeer. 
Grotere huizen en gro
tere koopwoningen zul
len er komen. Het is 
financieel goed voor 
zo'n woningbouvA ' e re-

niging, maar niet voor 
de mensen. Dat is toch 
verkeerd, want eigen
lijk is zo'n woning-
b o u v w e r e n i g i n g er toch 
voor de mensen. Er zal 
ook gestapelde laag
b o u w komen en die 
hoort hier ook niet. De 
mensen hadden het
zelfde soort beroep en 
ze hadden ook allemaal 
hetzelfde niveau. Ze 
b e g r e p e n elkaar en ze 
konden elkaar ver
staan. Ze konden ook 
geven en nemen. Dat 
noem ik liefde... 
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De politiek toespreken 

Omdat Vestia in eerste instantie niet naar de bewoners wilde luisteren hebben de bewoners 
zich tot de gemeente gewend. Wat zouden de mensen aan de gemeente kwijt willen? Som
migen niets, omdat zij geen rol zien weggelegd voor de gemeente, zoals de heer van Oos
ten. Ook mevrouw Reuneker wil ze niet toespreken, ...maar ze v^l toch wel iets kwijt: niet 
slopen, maar gewoon mooi opknappen... 

De heer en mevrouw Lindhout willen wel bezwaar maken, maar geen scherpe actie voeren. 
Bij eerdere ervaringen waarbij ze in actie kwamen tegen de komst van de gevangenis had 
dat ook geen enkel resultaat. De gevangenis kwam er toch en het is achteraf gelukkig alles 
meegevallen. De bezwaren zijn duidelijk: ...de woningbouwvereniging moest eens wat zuini
ger zijn en niet mee doen aan kapitaal vernietigen. Het slopen van deze huizen noem ik ka
pitaalvernietiging. Ze zouden wat meer betaalbare woningen moeten bouwen, speciaal ze
ker voor de jongeren. Als die een huis willen kopen kunnen ze het niet. Ze moeten meer 
huurwoningen bouwen die betaalbaar zijn, voor de starters, maar ook voor de mensen die 
alleen van de AOW moeten leven. Daar is eigenlijk alles mee gezegd... 

De heer Klos moet in deze situatie denken aan de woorden van zijn vader. ...Dat het heel on
eerlijk is om zulke oude mensen uit hun huizen te jagen. Mijn vader die zong altijd: "het is 
de schuld van het kapitaal" en dat is het ook. Mijn vader was een op en top rooie rakker, 
geen communist hoor, maar wel een rooie rakker, een socialist. Hij heeft altijd ook gezegd: 
"jongens, wij zijn arbeiders, daar moet je wat voor doen", zo formuleerde hij dat. In zijn 
tijd had je de SDAP nog, dat was ook echt rood, sociaal-democratisch. Als ik nu dan kijk hoe 
deze buurt behandeld wordt, dan denk ik, er is geen spat meer van over, van de partij-
idealen en de arbeidersmogelijkheden... 
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Ook mevrouw Hoogendam wil graag haar verhaal kv^jt. ...Ik denk dat we zelf ons huis een 
beetje bijgespijkerd hebben, 'n stukje eraan, stukje erop, muurtje eruit, keuken erin. Je 
hebt het huis een beetje aangepast. Dat kon je natuurlijk doen omdat het een koophuis is. 
Ik ben, samen met de wethouders toentertijd wezen kijken naar de huurhuizen en ik heb me 
verbaasd over de keurige toestand er van. Mensen die er allemaal nieuwe keukentjes ingezet 
hebben. Keurig alles opgeknapt. Douches netjes gemaakt, douchecabine erin. Die huizen 
zijn van binnen heel mooi geworden. Dan zeg je: het is niet eens nodig dat ze tegen de 
grond gaan. We streven naar goedkope, betaalbare woningen. Mensen willen geen huursubsi
die als het niet nodig is. Ze willen niet bedelen. Willen niet van een ander leven. Dat kunnen 
ze nu daar allemaal zelf. Nu gaan ze betaalbare woningen omgooien en er zal wel wat gesta
pelde laagbouw komen. Dat willen de mensen ook niet. Als je een eigen tuintje gehad hebt, 
je eigen voordeur, je achterdeur met je eigen grond, dan wil je niet in een appartementje 
wonen. Dat is afschuwelijk. Aan zo'n toestand is mijn vader dood gegaan. Zijn tuin was ont
eigend en hij kreeg 'n huis in de Ambachtsherenlaan, maar als hij 's avonds 'n sigaretje wil
de roken, dan zei hij: "nou, ik ga maar even in de box staan". Dan stond hij voor zijn gevoel 
opgesloten. Hij heeft dat niet kunnen verwerken. Zoiets is toch ook voor deze mensen ver
schrikkelijk. Dat deze huizen nou zomaar omgaan en dat de wethouder meedoet met die 
grote woningbouwvereniging en subsidie verstrekt aan al die mensen, die dan toch in die 
nieuwe woningen terug willen is toch een schande. Ja, als ik op mijn school zo gewerkt had, 
had ik op z'n minst 'n standje gekregen. Je probeert wat te zeggen, maar ze luisteren niet 
naar je, ze hebben hun eigen plannen. Je mag nu meepraten of de rozen mogen blijven 
staan ergens in een plantsoentje of zo, verder niet... 

Tijdens raadscommissievergaderingen hebben diverse bewoners gebruik gemaakt van het 
spreekrecht om hun zegje te doen. Voor de meeste bewoners geen dagelijkse bezigheid. 
Voor de heer De Jong was het de eerste keer Ja mensen zeggen nog wel eens tegen mij 
"Je had minister moeten worden" met al dat gepraat. Ik had eigenlijk nooit gedacht dat ik 
dat kon, zo praten in de raadszaal. Eerst dacht ik dat wordt niets, maar iedereen zei, "Man 
je hebt het geweldig gedaan!". Gewoon maar doen, dan kom je erachter dat het allemaal 
niet zo ingewikkeld is. Zo ben ik toch ook een keer met de nieuwe burgemeester op stap ge
weest en wethouder Smit is bij mij in huis geweest. Ik zeg tegen haar: "Wij worden natuur
lijk nooit vrienden" en toen zei ze "Nou dan ga ik maar weer." Andere raadsleden noemen 
me gewoon bij mijn voornaam. "Leen dit en Leen dat" en dat vind ik hartstikke leuk... 

Ook mevrouw Hoogendam 
heeft haar zegje gedaan 
tijdens één van de raadsverga
deringen. Het moest haar van 
het hart! ...Laat die woningen 
staan! Denk niet aan geld, 
maar in eerste instantie aan 
de mensen die er wonen. 
Want daar zijn die leden van 
de gemeenteraad toch voor 
gekozen. Voor de mensen en 
niet voor het geld. Ze doen 
het heel erg fout. Ik heb al 
eerder gezegd dat ' t mijn va
ders dood was toen bij de 
Voorweg. Ik hoop niet dat zo
iets hier gebeurt... 

De heer Kieven vindt ...dat de gemeente Zoetermeer af en toe last heeft van 'grote-stad-
allures'. Vestia moet natuurlijk in overleg met de gemeente over haar plannen en de ge
meente wrijft al in haar handen want die zien het helemaal zitten. De gemeente zit niet te 
wachten op het ontstaan van een achterstandswijk zoals in andere grotere steden. Dat zou 
ook hier zo maar kunnen gebeuren. Dat er een keer wat gedaan moet worden, snap ik wel, 
maar dat de gemeente geen duidelijke voorwaarden stelt aan hoe zo'n plan uitgevoerd moet 
worden is een kwalijke zaak Het gaat hier wel om bewoners die hier al woonden toen de 
huidige bestuurders nog geboren moesten worden. Het was een prima kans geweest voor de 
gemeente om te zorgen voor goede seniorenwoningen. Het past in deze tijd: mensen/ 
bestuursleden denken in het groot, ze denken in de toekomst. Het is net als bij bedrijven: 

Tijdens de raadscommissie waren veel bewoners uit 
de Zeeheldenbuurt aanwezig om de insprekers steun 
te betuigen. 

- 67-



mensen die ontslagen worden, ben je kwijt, die zie 
je niet meer. Mensen die straks in een nieuwe wo
ning komen vinden dat prima. De mensen die weg 
zijn, waar het zeer voor doet, die zie je niet meer. 
Wat er gebeurt, is dat je een nieuwbouvwijk gaat 
creëren. Je gaat als gemeente dan toch wel ergens 
aan voorbij. Zij horen dienstverlenend voor de be
woners te zijn. De Dorpssfeer kan misschien voor 
een deel behouden worden door mensen met een 
binding met het dorp voorrang te geven bij het 
toewijzen van woningen. Bijvoorbeeld degenen die 
hier als kind ook gewoond hebben. Je ziet nu al in 
de buurt dat oud Zoetermeerders of hun kinderen 
terug komen. Ik ben dus niet tegen veranderingen 
in de wijk. Wel vind ik dat Vestia schandalig gehan
deld heeft en dat de Gemeente steken heeft laten 
vallen naar haar bewoners toe... 

• 1 

Steunpunt in de Kortenaerstraat voor de bewoners 
in de Zeeheldenbuurt (fotosraaf Aat Hoosland). 

B&\A, w~.ooit trouwde? g 

Eei/t straUkv-de zoia, 
w a s 't dnt m.Lji^ Liefde 

voor 't Oude Dorp begon-

eeiA. kuLs op Plet H-eliA-pLeLw-

o kitrlijkt r u s t 

(fe kieb toeiA- LiA, stlLte 

v>lt daOj gefeust 

v>at dorps gevoel 

r>le r u s t l i ^ die t i j d 

ite voelde eeiA,stufeje 

verd/utwoordêllj felield 

o p sckiDol, op de g y i ^ 

c^a-f'Ofi Les, grflog eiA. vnnte 

E k t z o V^ad Ite tocl^ eeiA, 

opvoedliA,gstcinfe 

EeiA- gezliA, m.et drie teln-derei^ 

c^otdt bureiA, oni. m.e l̂eê ^ 

w e dede^^ ciLLes s>avv^t<A. 

ife stoiA-d w-oolt «LLeeiA. 

EiA, d a t Is gebleveiA, 

Tot de d a g vai^, VQiA,daag 

r>aaroi^ woi^^n. wij aLLe^^ 

H-ler n.og zo g r a a g 

A l l e s Is kier te vluvdet^ 

v a IA, kêt gem,eeiA.teLljte beleid: 

LaiA,g z e l f s t a i ^ d l g woiâ sia,. 
S o c i a l e okugevliA-g, kuLpvaardlgkeld 

(^oedfeope woiA,liA,gekv 

Hoge iA,orn^eiA- eiA, w a a r d e i A , 

velLlgkeld , vertrouweiA, 

Is w a t we kier vergaardeiA-

't Z - o u z o êû ^̂ A-elA- bLljveiA. 

M a a r kelans 

iiA,plaats vaiA, d i t uiA,lete,e 

Speel t geld de baas; 

v e s t i a wlL o/tze woiA-li^geiA, sLopeiA, 

Nog Is er koop 

Maafe er ket beste vaia, 
Trête aa IA, de rtw. 

N u ket iA,og teaiA, 

A d a H-DDQifA-daw. 
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Zullen deze huizen in De Ruyterstraat nog lang de Zeeheldenbuurt sieren? Wel als het aan 
de bewoners ligt. De eigen huizen aan het eind van De Ruyterstraat (zie onderstaande foto) 
blijven in ieder geval (fotograaf Aat Hoogland). 

Een cijfer voor de buurt 

De geïnterviewden is gevraagd een cijfer te geven voor het woongenot in deze buurt. Na het 
lezen van dit boekje zal het geen verrassing zijn dat de buurt een dikke voldoende krijgt. De 
cijfers variëren tussen een 7 en een 9. In ieder geval in de 'oude situatie'. Een enkele bewo
ner ervaart nu al de consequenties van de sloopplannen. Er zijn andere buren gekomen en 
dat is toch even wennen. Voor deze mensen is het woongenot gedaald en krijgt nu een 5 Vi. 
Zal dit de eerste voorbode zijn van de toekomst van de buurt? De bewoners hopen in ieder 
geval van niet. 

Wensen voor de toekomst 

De dreiging die het buurtje boven het hoofd hangt, maakt de bewoners onzeker en ze wor
den vaak ook emotioneel als het over de toekomst van hun buurt gaat. Het gaat daarbij na
tuurlijk ook direct over hun eigen toekomst. 

Voor mevrouw Van de Kraan was het huis helemaal toegerust voor een fijne oude dag. 
...Geleidelijk werd ons gezin kleiner door het uitvliegen van de jeugd. Toen mijn vader in 
1973 overleed woonde ik er nog samen met mijn moeder. Nog voor mijn moeder overleed 
hadden we samen hele gesprekken over hoe ik alleen verder zou gaan in deze woning. De 
woning was van alle gemakken voorzien. Hier kon ik rustig oud worden! Helaas is mij dit niet 
gegund. Nu is het huis aan de Van Galenstraat gedoemd te verdwijnen. Het blijft voor mij 
heel onzeker of het ooit weer zo gezellig wordt als voorheen als ik terugkeer op mijn oude 
stekje... 
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Ondanks het feit dat de bewoners niet in de toekomst kunnen kijken en dus in grote onze
kerheid verkeren over wat er gaat gebeuren, weten ze wel heel duidelijk wat ze zouden 
willen: in hun buurtje blijven wonen. Mevrouw Reeuwijk geeft aan dat ze nooit vertrokken is 
omdat ...ik het goed naar mijn zin heb hier. De toekomst ken ik niet, maar ik weet wel wat 
ik zou willen: Mijn wens is om hier te blijven wonen, ik ga er niet uit en eigenlijk wil ik er nu 
niet verder over nadenken... 
Ook meneer De Jong wil op zijn oude dag graag in zijn huisje blijven wonen: ...Nou 6 augus
tus wordt ik 77, dus ik word oud en wat is dan je toekomst? Als het enigszins mogelijk is blijf 
ik hier. Ik word wel zo zoetjesaan een mens van de dag op zo'n leeftijd, maar ik doe nog wel 
het een en ander. Nu is mijn zoon met vakantie en dan verzorg ik de dieren. Zolang ik dat 
kan, blijf ik dat doen. Ik ben ook nog steeds actief in het buurtcentrum KomOp en ik zit nog 
op de visclub. Dat blijf ik allemaal doen zo lang ik het nog kan. Mijn toekomst is dus zo lang 
mogelijk volhouden en als ik dan een keer mijn hoofd neerleg dan is het over, daar ben ik 
ook makkelijk in. Sommige mensen prakkiseren er misschien over, ik niet. Mijn vrouw legde 
twee jaar geleden ook haar hoofd neer. Het heeft wel een hele tijd geduurd voordat ik dat 
kon accepteren en je komt er nooit helemaal overheen, vergeten doe je het nooit. Ze staat 
hier. Ik hoop wel dat ik honderd word en het liefst blijf ik hier wonen... 

Ook de bewoners die in een koophuis wonen willen graag zo lang mogelijk in de Zeehelden
buurt blijven wonen, tenzij het een enorme puinhoop wordt. Mevrouw Reuneker heeft ei
genlijk heel haar leven hier gewoond en hoopt dat nog jaren te doen: ...de jaren dat ik nog 
helemaal goed ben wil ik echt hier in dit huis blijven... Mevrouw Hoogendam blijft voorlopig 
zitten ...of het moet echt een grote rommel worden. Het wordt natuurlijk een herrie, het 
wordt een bouwput en dat is heel onplezierig voor degenen met een koopwoning die moeten 
blijven zitten. Zij kunnen moeilijk weg, want zij hebben voor hun huis veel geld betaald en 
er in de loop van de jaren ook nog extra geld ingestoken... 

In de beginjaren was er geen parkeerprobleem zoals nu In sommige straten (foto familie 
Teeuw). 
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De Banckertstraat net voor de oplevering in 1957. 

Overigens is mevrouv^ Hoogendam heel uitgesproken in haar v/ens voor de buurt: ...Laat die 
huizen staan! Want die mensen die er vronen, die wonen er van het begin. Ik heb de wethou
der gewaarschuwd, ik heb gezegd, als je oude mensen uit hun huis zet, gaan ze dood. Dat is 
met m'n vader gebeurd, dat is met Adegeest gebeurd en ik ken nog wel meer voorbeelden. 
Je hebt eigenlijk niet het recht mensen uit hun huis te zetten. Ook al ben je eigenaar van 
die huizen, dat mag je niet doen. Dat druist toch in tegen alle beleidsvormen van de ge
meente. Dus: Laat staan! Ik heb nog een gedichtje gemaakt daarvoor... 

Ook de heer en mevrouw Klos willen graag dat de huizen blijven staan, zodat ze op hun stek
kie kunnen blijven. ...Ik zie de toekomst somber in. Ze weten ook niet wat ze de mensen 
aandoen. We wensen dat ze gaan renoveren en dat we gewoon hier kunnen blijven wonen. 
Er mankeert niks aan het hele huis! Kijk, dat sommige mensen er over vallen dat de voor
deur kaal is, dan doen ze er zelf maar een likje verf op. Mij zit het niet op mijn rug... 

Andere bewoners gaan er al meer van uit dat de boel helemaal wordt gesloopt en dat er 
nieuwbouw komt. De heer en mevrouw Lindhout hopen dan toch op een zeker moment terug 
te kunnen keren naar de Kortenaerstraat. ...De toekomst zien wij wel een beetje somber in. 
Ik hoop dat de geruchten waar zijn dat als het straatje aan de overkant wordt gesloopt er 
een bejaardenflatje komt, dat bij het Piet Heinplein past. Als dat zo is, zouden we in de 
toekomst weer terug kunnen komen. Met het vijvertje voor de deur!... 

De heer van Oosten maakt van de nood een deugd en heeft een praktische wens. ...Een 
beetje meer parkeergelegenheid. Als er een nieuwe De Ruyterstraat komt, dan zal die wel 
wat breder worden met wat schuine parkeerplaatsen. Er zijn huizen, die wel zeven meter 
voortuin hebben en achter ook een flinke tuin. Ze hebben daar meer tuin dan huis natuurlijk 
en als je dan het huis iets breder maakt en de lengte iets korter, blijft er meer ruimte over. 
Het liefst zou ik helemaal geen auto's in de straat willen, maar die zijn niet meer weg te 
denken... 
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Maar ook het behoud van een karakteristiek en uniek deel van het Oude Dorp gaat de bev^o-
ners aan het hart. Mevrouw Verhoog woont er nog niet zo lang, maar zou wel heel graag in 
het Dorp blijven wonen. ...Ik hoop dat de buurt blijft zoals hij is. Er moet op gelet worden 
dat de buurt niet verpaupert. Dat huizen toe zijn aan een opknapbeurt: dat kan. Maar ga 
niet slopen. Gebeurt dat toch dan is het karakteristieke van de buurt weg. Het wordt dan de 
zoveelste nieuwbouwwijk en die heeft niets meer te maken met het Oude Dorp... 

Maar een buurtje wordt natuurlijk vooral gemaakt door de mensen die er wonen. Mevrouw 
Reuneker is zo'n beetje de eerste bewoner van deze buurt en wenst ...dat je voor elkaar 
klaarstaat! Als er telkens andere buren komen, dan weet je het niet. Het kan heel goed uit
pakken, maar het kan ook minder goed uitpakken. Want als je in een buurt woont, is het net 
zoals in een huwelijk, het is geven en nemen. Als je dan mensen hebt die alleen nemen en 
anderen die alleen maar geven, dan zijn die laatste uiteindelijk de pineut. Er moet een be
paald evenwicht zijn. Je moet elkaar vrij laten om te kunnen leven, die normen en waarden 
vind ik belangrijk... 

Een buurt wordt gemaakt door de mensen die er wonen..., 
die hebben er de afgelopen 50 jaar een fijne buurt van 
gemaakt. De bewoners wensen dat dat zo zal blijven! 
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